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				Mansell. Dit humoristyske en romantyske feelgoodboek lêst gewoan lekker fuort, ik bin dan echt even yn in hiel oare wrâld.’ Dat ûntsnappen fynt ek in oare kollega wichtich, as it boek Before the coffee gets cold fan de Japanske auteur Toshikazu Kawa-guchi op it aljemint komt: ‘Al sûnt ik Hubert Lampo lies foar de list, haw ik in swak foar boeken mei in magysk-realistysk tintsje. Boeken dy’t in bytsje ûntsnappe wolle oan de werklikheid, hawwe faak deselde útwur-king op my. Dit lytse mar noflike boekje oer in kafee dêr’tst yn de tiid reizgje kinst, hat boppedat in heech feelgoodgehalte. Letterlik en figuerlik lyts gelok foar my dus.’ De lêste kollega wol altyd wat tichter by de realiteit bliuwe. Gâns, gâns favorite boeken kinne neamd wurde, mar it binne de Verzen (1890) fan Herman Gorter dy’t altyd ûnder hânberik lizze. ‘It is de winsk om it ûnsisbe-
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				Team Leeuwarden UNESCO City of Literature, v.l.n.r.: Anja Ruiter, Berber van Oyen-Peenstra, Sito Wijngaarden, Tryntsje van der Steege en Ernst Bruinsma. Niet op de foto, want genietend van lyts gelok Richt: Grietje Deinum. Foto: Natalia Balanina
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				‘Dogge wy dat net allegear? Op besite by minsken dy’tst (noch) net sa goed kenst? Even gau sjen wat der yn de boekekast stiet. Ik bin bygelyks altyd bliid as ik sjoch dat minsken harren boeken alfabetysk oarderje. In boekekast wjerspegelet dochs wol wat iens persoanlikheid en sa learst inoar op in mear omsichtige wize wat better kennen. Lit my dyn boekekast sjen en ik sil sizze wa’tst biste. Miskien in idee foar in nije rubryk yn ús magazine? Doe’t fotograaf Natalia Balanina ús ôfrûne maitiid byinoar rôp foar it jierlikse groeps-portret, frege se ús op de har sa typearjende fleurige wize: ‘nim miskien even in boek mei dêr’tst gelokkich fan wurdst’. In tige subtile ferwizing nei ús projekt Lyts gelok, mar ek in suggestje wêrtroch’t lêzers fan LETTER ús, de meiwurkers fan Ljouwert UNESCO City of Literature, mooglik in bytsje tichter by helje kinne. Wy prate ûnderling fansels graach oer boeken, diele tips, liene boeken út of dogge inoar in boek kado. Mar in fa-voryt boek, in boek dêr’tst gelokkich fan wurdst? Dat hiene we noch net mei-inoar dield. Lit ik it dêrom net te maklik meitsje. Ik jou oan hokker boeken wy oan elkoar toand hawwe, mar it is miskien leuker dat de lêzers sels achterhelje wa’t wát sein hat. Ien fan ús joech daalk al oan gjin favoryt boek te hawwen: ‘Twa boeken binne my wol altyd bybleaun: Robinson Crusoe en Ronja de Roversdochter. Yn beide boeken ûntdekke de haadpersonaazjes in nije wrâld en se leare harsels dêryn opnij kennen. Ik fer-nim dat ik soks sels ek nijsgjirrich fyn om te dwaan. Net allinnich troch op reis te gean, mar ek troch de boeken dy’t ik lês.’Dat ûntdekken fan nije wrâlden ûnderfine fansels in hiel soad lêzers, it is miskien wol ien fan de wichtichste redenen wêrom’t wy lêze: ‘Ik wurd gelokkich fan Mrs Dalloway fan Virgina Woolf om’t it in boek is dêr’t it hiele libben yn besletten leit; it missen fan wat west hat, it foarútsjen nei wat der noch komt, it besykjen wat fan it libben fan al den dei te meitsjen. En hoe’t al dy din-gen it libben de muoite wurdich meitsje.’ Mar men kin fansels ek gewoan lekker in boek lêze om efkes ‘fuort’ te wêzen fan de deistige beslommeringen dy’t ús allege-duerigen teisterje: ‘It boek dat my in ge-foel fan lyts gelok jout, is Een dag om nooit te vergeten fan de Britske skriuwster Jill 

			

		

		
			
				Fertel watst lêst! 
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				Bijna alle artikelen en verhalen van LETTER worden zowel in het Fries als in het Nederlands geschreven. Staat een tekst in het Nederlands in de gedrukte editie, dan vind je de Friese versie op onze website. En andersom. Je vindt de bijdragen uit deze LETTER (én de eerdere edities) onder ‘Publicaties’ op leeuwardencityofliterature.nl. Of scan: 

			

		

		
			
				Elke LETTER heeft een eigen thema, waar schrijvers en beeldmakers zich door laten inspi-reren. Dit keer is het ‘klein geluk’, opgesplitst in vier deelthema’s. Het past bij ons project tijdens Arcadia, waarbij we 100 dagen lang literaire lichtpuntjes laten verschijnen. Op de coverfoto komt er bij fotografe Mirjan van der Meer letter-lijk een lichtje uit een Klein geluk-doosje.
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				re dochs te formulearjen, ek al is dy hoop faak genôch idel. (‘Ik woe it hielendal siz-ze – / Mar ik kin it dochs net sizze.’) It is it ferlizzen fan grinzen yn de taal fan de ein fan de njoggentjinde iuw, it is it leafdefolle taalspul dat sa oansteklik wurket.’
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				Honderd dagen lang literaire lichtpuntjes ontdekken. Met het project Klein geluk verrast Leeuwarden City of Literature je met bijzondere teksten op onverwachte plekken. Tijdens Arcadia, van 17 mei t/m 24 augustus, duiken overal in Friesland korte fragmenten op ‘in het wild’ en worden her en der volledige verhalen gepubliceerd. Ook verderop in deze LETTER is een Klein geluk-publicatie te vinden – de 49e alweer. Tijd voor een terugblik, en: wat staat ons nog te wachten? 

			

		

		
			
				Dansende dichtregels in het wild

			

		

		
			
				Tekst Tryntsje van der Steege

			

		

		
			
				leven dat draait om zorg dragen voor wat je liefhebt. 

				En wat de kleine prins liefheeft is zijn bloem, de allermooiste en enige roos op zijn eigen kleine planeet. Zij is bijzonder en belangrijk voor hem omdat hij voor haar heeft gezorgd en heeft genoten van haar geur en haar uiterlijk en haar aanwezig-heid –  een aanwezigheid die, zelfs als hij ver van huis is, zijn blik op de sterren extra glans verleent, gewoon omdat hij weet dat zij daar ergens is.

				Verwondering

				In tijden van groot leed in de wereld, kan het moeilijk zijn om het kleine geluk te blij-ven zien dat glans geeft aan de dingen. Als er zoveel is om moedeloos en verdrietig van te worden, is het bijzonder als je ineens ge-raakt wordt door iets kleins; een dierbaar voorwerp, een vertrouwde geur of geluid, de schittering van het licht. 

				Waar vind je die verwondering, die kleine momenten van geluk? Wat geeft houvast, wat zijn de dingen waar je buik van gaat kriebelen, op welke momenten krijg je tra-nen in je ogen, of een glimlach op je gezicht als je eraan terugdenkt? Kun je het kleine geluk überhaupt vastpakken of vervliegt het als een gevoel dat je overvalt? Welk 
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				Als er iemand verstand heeft van klein geluk, dan is het wel de kleine prins. In het wereldberoemde boek dat Antoine de Saint-Exupéry in 1943 over hem schreef, is een piloot neergestort in de Sahara. Daar ontmoet hij tot zijn verrassing een buiten-aardse kleine prins, die de piloot allerlei ver-halen vertelt over de planeet waar hij van-daan komt en over de bewoners van andere planeten die hij onderweg is tegengekomen. Het wonderlijke boek De kleine prins spreekt ook nu nog tot de verbeelding van lezers van alle leeftijden, juist omdat het een ode aan verbeelding en verwondering is. 

				Ander perspectief

				De kleine prins kijkt met verbazing naar de vreemde gewoontes van de mensen op Aarde en op enkele kleinere planeetjes. Met zijn frisse observaties biedt hij een ander perspectief op waar we mee bezig zijn, hoe we met elkaar omgaan, waar we invloed op hebben – en waarop niet. Klein als hij is, kan de prins ons grote wijsheden leren. Hij laat zien dat wat belangrijk is in het leven soms meer tijd en moeite kost, maar dat het je altijd wat moois oplevert, als je het maar wilt zien. Voor de kleine prins zijn dit overigens helemaal geen grote wijsheden, maar kleine vanzelfsprekendheden in een 

			

		

		
			
				klein geluk verdient een groter verhaal, of een paar mooie woorden?

				Die laatste vraag stelden we aan hon-derd schrijvers uit Friesland, Nederland en de rest van de wereld. Samen schreven zij honderd teksten, gedichten, verhalen, strips en essays waarin ze delen wat hen raakt. En zelfs dat leverde voor sommigen van hen al klein geluk op. Paulina Flores – op dag 3 te zien op kentekenstickers – liet weten dat ze meestal met tragische of zelfs cynische thema’s werkt. Maar onze uit-nodiging bracht haar ertoe ‘om optimisti-scher en hoopvoller te denken, en dat was een verfrissende verandering’. Ook Benny Lindelauf – op 15 augustus, dag 91, ergens in Friesland te ontdekken – vroeg zich voor zijn gedicht af ‘wanneer ik zelf een mo-ment opgetild wordt uit het dagelijkse, als door een golf in een kalme zee: even laten je voeten los van de bodem, even zweef je, dan word je weer voorzichtig teruggezet’.

				Goed opletten

				Elk van deze honderd teksten wordt steeds op een andere, verrassende manier ‘gepu-bliceerd’, op verschillende plekken in de provincie en in samenwerking met uit-eenlopende kunstenaars en organisaties. Daardoor kunnen de Klein geluk-teksten 
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				zomer 2025klein geluk

			

		

		
			
				zelf ook voor verwondering zorgen als je toevallig ineens ergens een mooi frag-ment tegenkomt. Zo was er in de eerste 48 dagen van het project al een tekst van Koen Schouwenburg te spotten op een sportshirt tijdens de Swit en Sit-run in Itens, en van de Franse schrijfster Muriel Barbery op een fiets tijdens de Fiets-elfstedentocht. Er werden stickers, tasjes, pennen en museumtickets uitgedeeld met citaten van onder andere Carolina Trujillo en Lola Faber. Het hele dorp Lytsewierrum kreeg handgeschreven post met een frag-ment uit het verhaal van Revka Bijl, en op het strand van Workum lieten de Typeset-ters een dichtregel van Marjoleine de Vos 

			

		

		
			
				dansen. En heb je al ergens een van de 35 makelaarsborden gezien met een oproep van onze voormalige residentieschrijver Pia Prezelj?

				Net als bij Uitgesteld geluk, ons Arcadia-pro-ject in 2022, zijn alle teksten van Klein geluk in hun geheel terug te lezen op de website kleingeluk.frl. Hier zijn ook foto’s te zien van alle verschijningsvormen, want net als met ‘echt’ klein geluk zijn sommige teksten zomaar weer verdwenen. Soms is het al ge-noeg om te weten dat het bestaat, zoals de kleine prins genoeg heeft aan de gedachte aan zijn roos: ‘De sterren zijn mooi, en dat komt door een bloem die je niet ziet …’ 

			

		

		
			
				Feiten over Klein geluk-schrijvers

				54 vrouwen en 46 mannen schreven een tekst.

				De jongste is geboren in 2012, de oudste in 1947.

				Er komen 40 schrijvers uit Fryslân, 33 uit de rest van Nederland, 9 uit Vlaanderen, 12 uit collega-Cities of Literature en 6 uit andere landen.

				Er is geschreven in 15 verschillende talen. Naast Nederlands en Fries o.m. Catalaans, IJslands, Koreaans, Litouws, Sloveens en Nederlandse Gebarentaal.

				Er werkten 11 literaire vertalers mee, waaronder die op pagina 12.
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				Foto's: Lucas Kemper, Piet Douma en Jacob van Essen
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				Je noemt poëzie een medicijn. Zelf ervoer je dat voor het eerst als liefdesverdrietige jonge jongen bij het lezen van een gedicht van Hans Lodeizen. 

				‘Ik bedoel dat poëzie een medicijn kán zijn. Het is natuurlijk veel meer, maar met De ge-dichtenapotheek belicht ik dat aspect ervan. Ik hoop dat iedereen het in zijn of haar leven wel eens heeft of zal ervaren: dat woorden je troosten, het leven verlichten, je optillen en soms zelfs laten kantelen hoe je naar iets kijkt, waardoor je datgene waar je mee worstelt los kunt laten, kunt overwinnen of zachter kunt bezien. Liefdesverdriet, bij-voorbeeld, bestaat in allerlei vormen: je re-latie loopt spaak, je partner overlijdt, je lief-de is onbereikbaar. Hans Lodeizen is een meester in het bezingen van dat verdriet en ik vond als kansloos verliefde puber veel 

			

		

		
			
				Schrijver en regisseur Philip Huff (Naarden, 1984) publiceerde vijf romans – waaronder Niemand in de stad en Wat je van bloed weet – een verhalenbundel, een essaybundel, een dichtbundel en een novelle. Ook regisseerde hij twee korte films en momenteel werkt hij aan zijn eerste speelfilm. Er is al veel geschreven over zijn barre jeugd en hartaandoening, dus die thema’s laten we op een zonnige dag in de bossen van Epe lekker aan ons voorbijgaan. Voor LETTER hebben we het over De gedichtenapotheek. De afgelopen twintig jaar verzamelde en vertaalde Philip Huff gedichten, die hij af en toe verzond aan vrienden en familie, in de hoop dat ze wat houvast zouden geven in woelige tijden. De gedichtenapotheek is een bloemlezing hiervan: vijftig troostende, verlichtende en inspirerende gedichten, elk met een eigen introductie, die resoneren met verschillende gemoedstoestanden. 

			

		

		
			
				‘Ik lees liever een gedicht dan een column’

			

		

		
			
				Tekst en foto’s Marc Knip

			

		

		
			
				PHILIP HUFF

			

		

		
			
				troost in zijn werk. Het bijzondere is dat we opgroeiden in vergelijkbare milieus, hij in Wassenaar, ik in Naarden en Laren, beiden met een dominante vader. Dat wist ik als vijftienjarige allemaal nog niet, toch voelde ik me meteen verbonden met hem.’

				Wat gebeurde er met je toen je het las?

				‘Ik wist: dit is poëzie die mij kan helpen om de worsteling met het leven te verwoorden, daardoor wellicht wat beter te begrijpen en er zo zachter naar te kijken. Ik voelde: iemand begrijpt mij, ik ben niet de enige. Ik voel me een idioot, maar dat is ner-gens voor nodig. Ook lukte het me om op een andere manier te kijken naar wat er gebeurde: wat ik voor iemand voel, is een verrijking van mijn leven en maakt me een mooier mens, ook als het niet loopt zoals ik het wil. Wat poëzie zo bijzonder maakt, 

			

		

		
			[image: ]
		

		
			
				Vijftig troostende, verlichtende en inspirerende gedichten van grote namen uit de Nederlandse en internationale poëzie, voorgeschreven door Philip Huff. Prometheus, 2024.
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				is dat het een handvol woorden is op een verder witte pagina. Een vriendin van me noemt dat het netto uitlekgewicht. Daar zitten maanden van gedachten en weken van werk in. Juist omdat poëzie iets van je vraagt, krijg je er des te meer voor terug.’

				En hoe kwam jij als 15-jarige in aanraking met poëzie?

				‘Ik groeide op in het geprivilegieerde La-ren. Het staat bekend als kunstenaarsdorp, maar er wonen vooral veel televisiemen-sen, bankiers en advocaten. Laren had echter wel een hele goede bibliotheek, waar ik vaak kwam. Het deel voor volwassenen en voor kinderen was niet strikt geschei-den, dus je kon er lekker ronddwalen. Daar ligt de basis voor mijn liefde voor lezen. Ik begon als negenjarige met Imme Dros, la-ter kwamen James Salter, Virginia Woolf, 

			

		

		
			
				James Baldwin. Maar dat ik in aanraking kwam met poëzie, was het gevolg van een van die doorslaggevende momenten die je leven kunnen vormen, richting kunnen ge-ven: de moeder van een vriendinnetje zag mijn liefde voor taal en gaf mij het verza-meld werk van Lodeizen. Ook had ik een docente Nederlands die mij aanmoedigde bij het schrijven van mijn eigen poëzie. Ik ben er heilig van overtuigd dat zulke men-sen het verschil kunnen maken. Als ik die bundel van Lodeizen niet had gekregen, had mijn leven heel anders kunnen lopen.’

				Dan had je wellicht nooit een gedichtenapotheek samengesteld. Kun je er iets over vertellen? 

				‘Alle gedichten die ik koos, zijn in gewone taal geschreven, maar door de dichter op-getild naar een diepere laag. Ten tweede heb 

			

		

		
			
				ik heel goed gekeken naar welke gedichten qua lengte en toon passen bij een apotheek. Mijn eigen werk zou bijvoorbeeld niet ge-schikt zijn, dat is vaak wat verdrietig van toon. In De gedichtenapotheek vind je voorna-melijk troostrijke, levensbevestigende ge-dichten. Ik geef bij elk werk een korte inlei-ding, een indicatie van een mogelijke lezing. Daarmee zeg ik alleen dat je het gedicht zo en zo kunt lezen. Uiteindelijk is de interpre-tatie aan de lezer: het blijft immers poëzie.’

				Wat maakt poëzie bij uitstek zo geschikt als troost? 

				‘Iemand heeft ooit gezegd: romans overle-ven de Holocaust niet, poëzie wel. En daar-mee werd volgens mij bedoeld dat omdat je gedichten uit je hoofd kunt leren, ze heel dicht bij je komen te staan en je door te-genspoed kunnen dragen. Poëzie heeft de 
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				kracht om aan het onzegbare te raken. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen klap-pen van het leven meer ontvangt. Als mijn cardioloog zegt, lees dit gedicht maar, dan is dat natuurlijk geen oplossing voor mijn hartproblemen. Maar het kan mij wel hel-pen om er mee om te gaan. Poëzie, lezen sowieso, biedt hoop en kan leiden tot ge-luksmomenten.’

				Heb je voorbeelden?

				‘Ik moet denken aan het autobiografische gedicht Frühling 1938 van Bertolt Brecht, dat niet in De gedichtenapotheek staat, geschreven aan de vooravond van WOII. Brecht voelt al aankomen wat er staat te gebeuren, hij is met zijn gezin op een eilandje in Duitsland. Het is voorjaar, maar er is een sneeuw-storm. Brechts zoontje komt bezorgd bin-nen en samen leggen ze een zak over een vruchtboompje, als bescherming tegen de kou. De ervaring van ergens zitten en een 

			

		

		
			
				gedicht lezen over iets dat meer dan tachtig jaar geleden gebeurd is, dat menselijkheid laat zien in tijden van naderend onheil, dat is zo mooi. Net als die keer dat ik op vakan-tie in Griekenland door mijn boeken heen ben en in een heel klein boekwinkeltje een prachtige roman van James Salter aantref.’

				Heb je leesrituelen?

				‘Ik lees eigenlijk overal. Toen ik in New York woonde, las ik altijd in de metro. Ik heb standaard een boek in mijn auto lig-gen. Als ik iemand afhaal van het station en sta te wachten, dan lees ik. Wat zou het mooi zijn als mensen boeken net zo zouden gebruiken als hun telefoon. Zelf probeer ik in ieder geval ’s ochtends een essay te le-zen, ’s avonds een gedicht en tussendoor de rest. Je kunt de dag ook wel beginnen met doomscrollen, niets ten nadele van de krant, maar ik vind dat hoe meer tijd mensen aan iets besteed hebben, hoe meer tijd het van 

			

		

		
			
				jou verdient. Dus ik lees liever een gedicht dan een column.’ 

				Wat zeg je tegen mensen die poëzie willen ontdekken? Wat kan het ze brengen? 

				‘Ik was deze week op een school voor een lezing voor de eindexamenklassen. Ik sprak met de leerlingen in eerste instantie over mijn werk en de personages erin. Van daaruit ontstond als vanzelf een socratisch gesprek over waar al die karakters mee worstelen, wezenlijke dingen die op veel plekken ook raken aan waar de leerlingen mee zitten: heteronormativiteit, verwach-tingen van ouders, noem maar op. Ik pro-beer dan de waarde van literatuur te bena-drukken door erop te wijzen dat schrijvers als Nescio en Virginia Woolf worstelden met dezelfde dingen. En dat je met deze mensen in gesprek kunt gaan door hun werk te lezen.’
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				Imme Dros – Odysseus, een man van verhalen (Querido, 1995)

				‘Dros vertelt het verhaal van Odysseus, ook op metaniveau: een man die woorden en verhalen gebruikt om het leven naar zijn hand te zetten. Ik was een klein mannetje met een grote mond toen ik dit boek voor het eerst las. Het was voor mij een openbaring om te zien hoe woorden de loop der dingen daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.’

				Konstantinos Kavafis – Ithaka

				‘Dit is een van de mooiste gedichten die ik ken. Troostrijk, omdat het heel boeddhistisch is. Het gedicht verbeeldt op een prachtige manier dat het niet gaat om het vinden van de verlichting zelf, maar om de weg ernaartoe. Als het einddoel te-genvalt, bedenk je dan hoe mooi het pad was, wil Kafavis zeggen. Het is een meesterwerk.’

				Christopher Logue – War Music

				‘Een gedicht dat ik jaarlijks herlees. Het is een her-vertelling van de Ilias van Homerus. War Music is een werk dat je op willekeurig welke bladzijde kunt openslaan om te beginnen met lezen. Een belangrijk gedicht in mijn leven.’

			

		

		
			
				Leestips top 3 Philip Huff
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				Midden in het grote verhaal

			

		

		
			
				Er is een kort verhaal van Maartje Wortel, over twee mensen die verliefd in het gras liggen: Adam en Annabel. Adam vertelt An-nabel over Tobias Wolff, een schrijver die zijn verhalen doormidden knipt, de eerste helft weggooit en van het midden het be-gin maakt. ‘Niet per definitie mooi,’ vindt Adam. ‘Maar plotseling staat de auto langs de kant van de weg met pech, er zijn bor-den gesneuveld in de keuken, koffers staan op een perron, een oude man komt klaar in een motel, dat soort dingen. Je weet niet wat eraan voorafging.’ 

				‘Je weet ook niet wat er nog komt,’ zegt An-nabel. ‘Evenzogoed zou hij het einde eraf kunnen knippen en gewoon beginnen bij het begin.’

				Aan dit verhaal moet ik soms denken als ik de krant lees. Het gaat niet best met ons en de wereld, getuige de aanhoudende stroom aan slecht nieuwsberichten. Hoewel dit natuurlijk afhangt van hoe je ernaar kijkt en waar je de nadruk op legt, stevenen we links- of rechtsom af op een klimaatcata-strofe en een problematisch verlies van bio-diversiteit. Er woeden oorlogen in Oekraïne, Soedan en Jemen (en in tientallen andere landen). Experts spreken van genocidaal geweld in Gaza. De mensenrechten staan wereldwijd onder druk, lhbti’ers vrezen voor hun baan of hun leven en de tech-elite helpt extreemrechts aan de macht.

				En dan is de krant nog niet eens uit. ‘De toekomst is onze grootste gemene onder-vonden ramp,’ merkt Philipp Blom op in zijn boek Hoop.

				Adam en Annabel doemen op. Ik voel me de bijrijder in die auto langs de kant van de weg met pech, een personage in een ver-haal waarvan het einde niet te overzien is – terwijl ik me toch in een zeer bevoor-rechte positie bevind: gezond, met een dak boven mijn hoofd en brood op de plank. Voornoemde crises hebben geen direct rampzalige gevolgen voor mijn leven. Des-ondanks kijk ik met angst en beven vooruit. Van welk verhaal is dit heden in godsnaam het midden? En belangrijker nog, voor welk einde willen we kiezen? 

			

		

		
			
				Tekst Lieke van den KrommenackerIllustraties Studio Teer | Margreet de Jong
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				gebeurtenissen en geschiedenissen. ‘Er be-staat geen situatie die zo wanhopig is dat mensen toch niet zouden hopen, in con-centratiekamp en dodencel, in oorlog en hongersnood, doodziek of vervolgd en in het aangezicht van de eigen vernietiging,’ aldus Blom.

					

				De enige keer dat ik heb ervaren hoe een leven zonder hoop eruit kan zien, was het moment waarop niet de maar slechts mijn toekomst zwart werd. In de zomer van 2022 viel ik uit als gevolg van een reeks burn-out-achtige klachten. Slapen lukte nauwelijks meer; angst, paniek en somber-te wisselden elkaar af en ontnamen me de eet- en levenslust. 

				Wat overbleef: een bodemloos gevoel van onveiligheid dat buiten elke taal en logica viel, waarmee de belangrijkste gereed-schappen die ik tot mijn beschikking had onbruikbaar waren geworden. Het gevaar lag stevig verankerd op een plek in mezelf waarvan ik de route noch uitgang kende. Voor ik het wist leefde ik gevangen in het schemerdonker, niet wetend of het weer lichter zou worden, of nog duisterder. Op het eerste durfde ik niet te hopen en de ge-dachte aan het laatste drukte alle hoop bij voorbaat de kop in.

				Dat de hoop tegen de klippen op toch zijn weg weer vond, kan ik niet anders verkla-ren dan dat het alternatief – een leven in radeloosheid en dus, niet écht leven – geen optie was. In het verlies van de hoop doem-de bijgevolg iets anders op; de noodzaak, en daarmee de ruimte, om te handelen. 

				Schrijver, historicus en activist Rebecca Solnit stelt in een essay in The Guardian: ‘It is important to say what hope is not: it is not the believe that everything was, is or will be fine.’ Een idee waar zowel Wieringa als Blom op voortborduren. In haar stuk, ge-publiceerd vlak voor de eerste verkiezing van Trump als president van de Verenig-de Staten, reflecteert Solnit op de tijd en de tijdgeest. Ze constateert dat, in de 21e eeuw, veel sociale en politieke bewegingen, zowel aan de progressieve als aan populistische kant van het spectrum, overwinningen hebben geboekt. Denk aan Black Lives Matter en MeToo. 

				In de schaduw hiervan zien we onszelf ge-confronteerd met een ongekende groei in economische ongelijkheid, aanvallen op burgerlijke vrijheden met daarbovenop: kli-maatverandering die sneller op ons afkomt dan wetenschappers voor mogelijk hadden 

			

		

		
			
				gehouden. In de woorden van Solnit: ‘The evidence is all around us of tremendous suffering and destruction. The hope I am interested in is about broad perspectives with specific possibilities, ones that invite or demand that we act.’

				Als hoop, of het verlies daarvan, iets is, dan dit: in het reine komen met de onze-kere afloop. In die ongewisse ruimte, ziet ook Solnit, huist het handelingsperspectief. Het omarmen van die onzekerheid is het erkennen van mogelijkheidszin: het door schrijver Robert Musil gemunte idee dat er ook andere uitkomsten denkbaar zijn en dat alles wat er is niet van meer waarde is dan dat wat er (nog) niet is. Voor Wierin-ga is het reden om de hoop in z’n geheel bij het grofvuil te zetten. Handelen is ervoor in de plaats gekomen. Waar hij kan plant Wieringa bomen, ‘het meest fundamentele wat ik kan verzinnen om een snipper toe-komst te verdedigen’. Het is een vorm van zingeving waar ook Blom op uitkomt: on-derdeel te zijn van een verhaal dat groter is dan jezelf. 

				In de inleiding van haar onlangs versche-nen essaybundel No straight road takes you there benadrukt Solnit, onze voorouders en voorvechters indachtig, dat iedereen, altijd, in het midden van het grotere verhaal leeft. We zijn allemaal Adam en Annabel in het gras, wier toekomst weliswaar twijfelachtig is, maar nooit zonder mogelijkheden.

			

		

		
			
				Hoop is populair – in elk geval onder schrijvers. In zijn essay Optimisme zonder hoop betoogt Tommy Wieringa dat we niet lijden aan het nu, maar aan het gebrek aan een voorstelbare toekomst. En schrijver, his-toricus en filosoof Philipp Blom zoekt via zeven brieven aan een jonge onbekende in Hoop naar een antwoord op de vragen: waarom nog hopen? Kun je überhaupt nog hoop hebben in deze tijd?

				We vinden houvast in hoop wanneer de wanhoop of machteloosheid groot is en het zicht op de toekomst wordt vertroebeld door stervende baby’s, platgebombardeer-de steden en met de grond gelijk gemaakte regenwouden. Dan is het geruststellend om te kunnen denken: kijk, dit zijn ellendige tij-den, maar straks, ooit, keren de zaken weer ten goede. Naïef? Misschien, maar alleen als het hopen gepaard gaat met het ontken-nen van de realiteit. Hoop is ook de zonne-bril op het moment dat de toekomst fel in je ogen schijnt; een welkom hulpmiddel. Om de toekomst te kunnen aanvaarden, moet je die wel voor je kunnen zien. 

				Het überhaupt kunnen of durven hopen op een betere toekomst, voor jezelf als indivi-du of de planeet, leek mij lang een luxe op zich. Wie houdt zich bezig met morgen als je voortbestaan vandaag wordt bedreigd, door een oorlog of ernstige ziekte? En hoe is het mogelijk om voorbij zelfbehoud te den-ken, als leven een kwestie is van overleven? 

				Dat deze veronderstelling voorbijgaat aan de complexe en wonderlijke aard van de mens, blijkt wel uit de verhalen van ge-tuigen en overlevenden van gruwelijke 

			

		

		
			
				Dizze tekst lêsto yn it Frysk op leeuwardencityofliterature.nl

			

		

		
			[image: ]
		

		
			[image: ]
		

	
		
			
				zomer 2025HOOP

			

		

		
			[image: ]
		

		
			
				11

			

		

		
			
				BOEKEN

				TIPS

			

		

		
			[image: ]
		

		
			[image: ]
		

		
			[image: ]
		

		
			[image: ]
		

		
			[image: ]
		

		
			
				Weerstand tegen de wanhoop

				Koen Schouwenburg

				Uitgeverij Kleine Uil

				Koen Schouwenburg schrijft open-hartig over slechte gewoontes, goede boeken, bewonderde schrij-vers en levensveranderende liefde. In zeven toegankelijke essays laat hij zien waarom lezen (voor hem) van levensbelang is en met welke schrij-vers hij (en wij) zich kan wapenen tegen de wanhoop. Verwacht veel Proust en Camus, maar ook Friends en Brad Pitt.

				Zo hevig in leven. Over sterfelijkheid

				Marjoleine de Vos

				Van Oorschot

				Biedt literatuur nog troost als je geconfronteerd wordt met je eigen sterfelijkheid? Die vraag komt na-drukkelijk aan de orde als Marjo-leine de Vos constateert dat er een bobbeltje in haar kaak zit dat daar niet hoort. Ze vindt houvast in her-inneringen en bij de door haar be-wonderde schrijvers.

				Tijd is hoop

				Joke Hermsen

				De Arbeiderspers

				Van wie is deze tijd? In essays over filosofie, kunst en literatuur re-flecteert schrijfster en filosofe Joke Hermsen over de tijd en ze verkent ook het belang van rust en aandacht voor het denken.
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				Tonto Mundo

				Hilda Talsma

				Uitgeverij Elikser

				Oansprekkend jongereinboek foar learlingen yn it fuortset ûnderwiis oer twa bern dy’t leare om te gean mei wat harren dwers sit. Beide wurde se nei in biste-opfang stjoerd, dêr’t de eksintrike Loes harren oan it wurk set.

				 

				De Baptisten

				Nyk de Vries

				De Arbeiderspers

				Een persoonlijke en melancholische roman over de vriendschap tussen twee jongens die elkaar kennen van school en de kerk. Als ze samen een band beginnen, maakt dat veel los. De groep vormt een hechte clan, maar ondanks hun succes en be-vlogen optredens, ontstaan er lang-zaam barstjes in de vriendschap.

				We moeten ‘misschien’ blijven denken 

				Esther Jansma 

				Prometheus

				In bedrieglijk heldere taal verwoordt Jansma in deze laatste poëziebun-del simpele constateringen en on-grijpbare gedachten over afscheid nemen van het vanzelfsprekende: gezondheid, toekomst, leven. Een wonderlijke combinatie van levens-lust en loslaten, en van verdriet en lichtheid, in gedichten die hoopvol blijven nazingen.
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				Vertaler Spaans/Catalaans – Nederlands

			

		

		
			
				Pieter Lamberts

				Als Limburger is hij erg onder de indruk van de aandacht die er is voor het Frysk in onze provincie. ‘Het leert me dat het de moeite waard is om een taal te behouden en door te geven.’ Pieter leerde in zijn jonge jaren al Grieks, Latijn, Engels, Frans en Duits. Hij stu-deerde Nederlands, deed nog een studie Spaans, kwam daardoor in aanraking met het vak als lector, en werd zo vertaler. Op een vakantie in Barcelona maakte hij vrienden die Catalaans spra-ken. ‘Het klonk heel intrigerend; korte woorden, mooie klanken.’ Ook die taal leerde hij.

				In 18 jaar tijd vertaalde hij 18 romans, voornamelijk vanuit het Catalaans. ‘Wat het werk van een vertaler inhoudt, weet je pas als je er mee aan de slag gaat. Ik heb in mijn werkzame leven veel rollen gehad; als journalist, redacteur, eindredacteur en lector. In vergelijking met de sprints die je in dat werk trekt, is vertalen het lopen van een marathon.’ Een nieuwe generatie vertalers staat daar nog niet direct om te springen, vermoedt Pieter, ‘maar ik ver-wacht dat AI veel van het werk zal overnemen na mijn generatie.’ 
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				Alle vier werkten ze mee aan Klein geluk. Wat kenmerkt hun beroep als literair vertaler? Waarin vinden zij zelf (on)alledaags geluk?

			

		

		
			
				Portretten van literair vertalers
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				Vertaler Zweeds/Deens/Engels/Nederlands – Frysk

				Martsje de Jong

				Kompjûters sille nea it wurk fan in oersetter oernimme kinne, tinkt Martsje. ‘Hoe’t in tekst klinkt ast him lûdop útsprekst, dat kin in masine net witte,’ seit se. ‘It ritme fan in sin, alliteraasjes, it boartsjen mei wurden en der gefoel yn stopje, dat is minskewurk. Oersette is in fak, it is hiel wat oars as eat fan de iene nei de oare taal transportearje.’

				‘As Friezen binne wy twatalich, mar as oersetter merk ik dat ik yn it Nederlânsk folle minder linich bin. It Frysk is my eigen, yn alles. It is myn memmetaal, in part fan wa’t ik bin. En earlik, it Nederlânsk boetseart gewoan net sa lekker. It fielt as kâlde klaai. Taal is emoasje en de boaiem ûnder ús identiteit.’

				Foar Lyts gelok sette Martsje in tekst oer van Preston Losack. ‘Der sit in prachtich boadskip yn oer lyts gelok, datst dêr hielendal net safolle foar nedich hast. Wat dat oanbelanget bin ik ek in gelok-skiter. Ik doch it wurk dat by my past, en mei alle dagen kreatyf mei teksten oan de slach. Mear haw ik net nedich.’
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				Tekst Thea van der Schaaf
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				Vertaler Spaans – NederlandsAlyssia Sebes

				Als kind las Alyssia veel oorspronkelijk Zweedse kinderboeken. ‘Voorin stond dan “vertaald door”. Ik was nieuwsgierig naar wat dat betekende. Daar werd duidelijk een zaadje geplant.’ Na drukke banen in verschillende branches gooide ze het roer om richting dat zaadje. Twee jaar lang ging ze iedere vrijdagavond naar school om het vertalersvak te leren. In 2019 studeerde ze af. Alyssia vertaalt sindsdien vanuit het Spaans naar het Nederlands. 

				Voor Klein geluk mocht ze twee teksten vertalen. De eerste ver-scheen al op dag 4 van het project. ‘Even mooi als ludiek’ zegt de tekst, die op kentekenplaten hun ronde maken. Erachter schuilt een verhaal over klein geluk van Paulina Flores. Haar tweede vertaalde tekst voor Klein geluk is van Jazmina Barrera. Daarmee is een cirkel rond voor Alyssia. ‘Ik kwam haar tegen op mijn eerste vertaalproject. Haar teksten zijn het begin van mijn werk geweest. Mijn droom was een boek van haar te vertalen. Zes jaar later is dat gelukt, het boek is dit jaar uitgekomen. Heel mooi om van haar hand voor Klein geluk nog eens te vertalen!’
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				Vertaler Lets – NederlandsBrenda Lelie 

				‘Vertalen is meer dan snappen wat er staat en dat in een andere taal opschrijven,’ weet ook Brenda Lelie. ‘Je bent verantwoor-delijk voor de woorden die je aan het verhaal van een ander geeft.’ Ze ondervond het aan den lijve met haar (en het!) eerste vertaalde Letse boek. Dat werd meteen genomineerd voor de Europese Literatuurprijs. ‘Heel bijzonder, want niemand in Ne-derland kende die schrijver nog. Misschien ging het wel floppen, ook voor mij. Maar het heeft juist veel vraag gecreëerd.’

				Brenda woont sinds 2021 in Letland, waar de stad Tukums City of Literature is. ‘Ik voel me als vertaler ook een klein beetje ambassadeur van de Letse taal en literatuur. Het Lets is een hele unieke taal. Veel mensen denken dat het lijkt op Russisch, maar dat is niet zo. Het is een Baltische taal en daar zijn er nog maar twee van op de wereld: het Lets en het Litouws. Het heeft wel iets exotisch, of geheimzinnigs misschien. Hier gebruiken ze veel minder woorden voor wat ze willen zeggen. Dat maakt de boeken wel 35% minder dik dan de Nederlandse vertaling.’
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				Strip Roelof Wijtsma
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				Leeuwarden UNESCO City of Literature verrast je tijdens Arcadia 100 dagen lang met literaire lichtpuntjes die overal in Fryslân opduiken. Deze strip maakt daar deel van uit. Meer geluk vinden? Kijk op kleingeluk.frl of deel je #kleingeluk.
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				Anton yn it museum

				Mirjam van Houten

				Afûk

				Anton komt fan ’t bêd, klaait him oan, yt, en nimt de bus nei kantoar. Alle dagen wer. Op in dei sjocht An-ton in poster fan in skilderij, hy lit de bus trochride en giet nei it museum. En dan wurdt alles oars … Dit boek is ook in het Nederlands beschikbaar.

				De reis fan it famke

				Catharina en Hilleke Lautenbach

				Utjouwerij DeRyp

				In aventoerlik mearke foar jong en âld en elkenien dy’t fragen hat oer it doel fan de syktocht yn it libben. In famke ferlit har waarme eilân om te sykjen nei in suske. Se moetet bjus-terbaarlike wêzens dy’t nije fragen by har oproppe: wat jout wearde oan it libben?

				Einde verhaal

				Sander Kollaard

				Van Oorschot

				Het einde der tijden als geestig avonturenverhaal, verteld door de gevallen engel Astoreth, die met een bijzonder gezelschap vanuit het on-dergelopen Nederland naar Zweden is gereisd. Gaandeweg wordt Asto-reth steeds menselijker, en ontdekt dat mensen elkaar ondanks alles blijven opzoeken en verhalen ver-tellen.
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				Oever (13+)

				Ludwig Volbeda

				Querido

				Jip moet in de meivakantie aan de slag met een tekenopdracht voor school. Maar hoewel Jip goed kan tekenen, lukt het niet om een zelf-portret te maken. In dit boek ont-dekken we samen met Jip waarom. Prachtig geschreven verhaal over hoe je er achter komt wie je bent en wie je wilt zijn.

				Fiere wake

				Syds Wiersma

				Hispel

				Fiere wake is de delslach fan trije rei-zen troch Ierlân. Kuierjend, liftsjend en reizgjend mei bus en trein skriuwt Syds Wiersma oer moetings mei minsken, plakken, lânskippen en ti-den. Yn deselde perioade ferlear er in pear tige dierberen. Ek dêroer lit er him út. Sa waarden syn reizen troch Ierlân in mei-inoar opreizgjen fan libbenen en deaden.

				Vreemde kamers

				Marijke van Oosterzee

				Uitgeverij Elikser

				Waar is thuis? Voor haar 18e ver-huisde Marijke vijf keer naar een ander land waar alles nieuw was: de taal, vriendinnen, het eten, gewoon-tes, en overal een andere versie van haar naam. De zoektocht van een kind dat steeds weer leert haar plek te vinden.
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				Waarom werken we eigenlijk? Werken we op de goede manier, kan het ook anders, humaner, fijner? Schrijver en journalist 

				Anna Lillioja ging, hongerig naar nieuwe perspectieven, op onder-zoek uit. Een queeste langs verrassende plekken.
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				Nooit meer koude voeten

				Waarom we werken: op zoek naar zingeving

			

		

		
			
				Tekst Kirsten van Santen

				Foto’s Natalia Balanina
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				Waarom altijd die koude voeten? Zou ze te lang zitten? Te verkrampt? De twee klei-ne ijsklompen plagen auteur en journalist Anna Lillioja uit Leeuwarden al jaren. Kille voeten tijdens het werk achter de laptop, ongemak – wat heeft dat te betekenen? Ze schrijft, ontwapenend eerlijk: ‘Heb ik met mijn hoofd bedacht dat ik schrijver wil zijn, maar wil mijn lichaam eigenlijk ander werk doen?’ 

				Zou ze niet beter boerin kunnen worden op een boerderij met honderd paarden, zoals ze vroeger droomde. Lekker stallen uitmes-ten, paarden kammen. Of directeur van een fabriek waarin gecondenseerde melk wordt gemaakt, nog zo’n kinderdroom uit de tijd dat ze met haar moeder in Talinn, Estland, woonde. Nooit meer koude voeten.

				Het is een kleine, maar veelzeggende anekdote uit haar boek Waarom werken we? Een boeiende essayistische zoek-

			

		

		
			
				tocht naar de zingeving achter arbeid. Verlangen wij, hardwerkende mensen en kantoorklerken anno 2025, niet allemaal naar een ander bestaan, naar iets zin-vollers, iets afwisselender, iets eerlijker?Als klein meisje vuurde Lillioja de hele dag lang waarom-vragen af op haar moeder. Ze doet het nog steeds: kritisch denken, zich-zelf en de wereld bevragen. Waarom werken we? is een ontdekkingstocht naar het waar-om van werk, iets dat we als vanzelfspre-kend beschouwen. Lillioja voert haar lezers mee naar onverwachte plekken – een bos, een Barefoot-schoenenwinkel, de gevan-genis – en stuit op frisse perspectieven op onze relatie tot arbeid.

				Verpieteren in de gouden kooi

				Veel mensen nemen genoegen met werk dat eigenlijk geen voldoening meer geeft, de sleur slaat toe en langzaam verpieteren we in onze gouden kooi. Lillioja heeft het zelf ook ervaren: de tijd die zich voortsleept, 

			

		

		
			
				de lange dagen achter een bureau, gruis in je hoofd. Dan wist ze niet hoe snel ze weg moest komen, op zoek naar een andere ar-beidsomgeving. ‘Ik heb me nooit echt aan één baan gehecht, ik ben niet iemand van ‘voor altijd’. Uitproberen vind ik leuk, ver-schillende werelden leren kennen, wat dat betreft is de journalistiek een goede omge-ving. Voorlopig.’

				Een van de belangrijkste lessen die ze leerde tijdens het schrijven van haar boek kreeg ze van boswachter Arjan Postma uit Alkmaar, met wie ze een natuurwandeling maakte. Hij vertelde haar dat het fenomeen ‘in balans zijn’ in de natuur betekent dat iets bijna aan het doodgaan is. Als iets niet meer groeit, staat het stil en dus op het punt van omvallen. In werktaal geformuleerd: sleur is niet gezond voor mensen. 

				En toch, schrijft Lillioja in het hoofdstuk Wat ik over werk leerde in het wild, gaan we ge-
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				Anna Lillioja (1988), geboren in Estland, is een freelance journalist, moderator en non-fictie-schrijver. Ze werkte voor onder meer Vrij Nederland, NRC, Mister Motley, de Volkskrant en Het Parool. Lillioja woont sinds 1994 in Nederland, tegen-woordig in Leeuwarden, en studeerde communicatie en vergelijkende cul-tuuranalyse. Ze schrijft over mensen, dieren, cultuur en filosofie. Haar boek Waarom werken we? kwam onlangs uit bij Hollands Diep. Ze werkt momenteel voor Vrij Nederland aan een reportage-reeks over de grensgebieden van Euro-pa met Rusland.
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				verdoen’. Terwijl je daardoor juist nieuwe inzichten kunt krijgen en je creativiteit ver-hoogt. Dat gebeurt niet door te forceren.’ 

				Het zou goed zijn, betoogt Lillioja, wanneer we vaker tijd inruimen om te mijmeren. ‘We zijn altijd maar bezig met het eindpunt, een bestemming, het eindproduct of een doel-stelling die we moeten halen, in plaats van met de weg ernaartoe, met de plek waar we nú zijn.’

				Tijdens het schrijven van haar boek maak-te ze ook zoiets mee. Een van de eerste hoofdstukken sneuvelde: het was enigszins krampachtig geschreven, ze wilde té graag iets allesomvattends, nieuws en intelligents over arbeid schrijven. Toen ze meer op haar gevoel af ging en op zoek ging naar bijzondere plekken in de maatschappij waar ze over werk kon leren, tóén ging het stro-men, kreeg ze lol in het schrijven en nam haar project een vlucht. ‘Wat ook hielp, was het idee loslaten dat álle lezers mijn boek leuk moesten vinden. Dat gaf lucht.’ 

				‘Alles uit je werk halen’

				In Waarom werken we? waarschuwt Lillioja haar lezers voor een volgens haar gevaar-lijke aanname, namelijk dat werk tegen-woordig niet meer vooral een manier is om je geld te verdienen zodat je de dingen kunt doen die je leuk vindt. Het is tegenwoordig eerder het omgekeerde: wat je leuk vindt om te doen, is werk. En die overtuiging zorgt ervoor dat mensen vatbaar worden voor uitbuiting, stelt ze. 

				‘We moeten onze ‘passie’ in ons werk vin-den, er ‘alles uithalen’, ons ‘binden’ aan ons werk, maar tegelijk krijg je van je werkge-ver geen belofte terug – geen vast contract, maar een losse werkrelatie en een onveilige werksfeer. Álles moeten geven maar tegelijk afhankelijk zijn. Dat is toch toxisch?’ 

				In de cultuursector is dit probleem groot, stelt ze. Slecht betaalde opdrachten worden door freelancers voor weinig geld aangeno-men ‘omdat het zulk leuk werk is’ of ‘goed voor je portfolio’. ‘Daarmee houd je een sys-teem van onderbetaling in stand.’ 

				Het is tijd dat het werk van cultuurmakers op waarde wordt geschat, inclusief de ‘lege’ mijmertijd. ‘Daar moeten makers zelf ook voor in de bres springen. Wees gul naar jezelf!’

				Werk als religie

				Soms lijkt het erop dat werk een nieuwe re-ligie is geworden, schrijft Lillioja. ‘Veel men-

			

		

		
			
				sen hebben hun hele leven geploeterd, niet met het vooruitzicht op een hemels para-dijs, maar op hun aardse paradijs: het pen-sioen aan de Costa del Sol, in een camper door Scandinavië, of met de barbecue in de voortuin van de volkswijk.’

				Een onbezorgde oude dag en financiële zekerheid lijken tegenwoordig het hoogst haalbare. Maar is een zorgeloos leven wel zo prettig en interessant? ‘Als je zorgen in je leven hebt, betekent dat dat je ergens om geeft, dat je je verbindt aan de wereld. Daarin schuilt geluk. Niet in de afwezigheid van zorgen.’

				Ze wijst op landen als Finland en Japan, landen waar mensen het prima voor elkaar hebben, waar welvaart en sociale zeker-heid groot zijn, maar het aantal suïcides hoog. Kortom: in zorgeloosheid schuilt het levensgeluk niet.

				In wat dan wel? In iets doen voor een ander, in contacten leggen, met je handen werken, iets maken. Zelf schuift Lillioja geregeld achter de naaimachine. Praktisch bezig zijn, ze kan het iedereen aanraden. 

				De jongere generatie, Gen Z, heeft dat ove-rigens aardig door. Die wil geen koude, krampachtige voeten meer. Jonge werken-den stellen kritische vragen bij hoe oudere generaties de arbeidsmarkt hebben inge-richt. Dat is niet ‘lui’ of ‘lethargisch’, maar een poging tot een zinvoller invulling van het leven te komen. Lillioja schrijft: ‘Je te-rugtrekken uit het economische model dat het uitsterven van soorten mede in de hand werkt, en kiezen voor meer tijd om simpel-weg te leven, is juist een activistische daad.’

			

		

		
			
				bukt onder sleur, zetten we door en veron-derstellen we dat er een moment bestaat dat alles ‘goed’ is. Werk, privé, alles zal op een gedroomd moment in balans zijn – een waanvoorstelling. We zouden juist in be-weging moeten blijven, zeggen de schrijver en de boswachter in koor, en verandering omarmen. 

				‘Ik wil mijn lezers daartoe aanmoedigen: stel vragen, formuleer je eigen mening, denk kritisch na. Ik predik niet: stop met werken, maar stel de vraag: waarom doe je de dingen die je doet, ben je het ermee eens hoe het gaat?’

				Burnout en midlife-crisis

				Het idee voor haar boek sluimerde al jaren, sinds 2018, toen ze voor de Volkskrant een se-rie over verdwijnende beroepen schreef en zelf aan den lijve ervoer hoe het is, het soms monotone werken op een redactie, een kantoortuin vol elkaar beconcurrerende collega’s. Voor Vrij Nederland schreef Lillioja stukken over wat we van dieren over werk kunnen leren. Ze ontdekte dat het haar boeit om naar ‘gekke plekken’ te reizen, op zoek naar nieuwe perspectieven. ‘Iets méé-maken, daar komen de beste verhalen uit.’

				Zo voerde haar zoektocht haar voor dit boek naar de werkkamer van Arthur Eaton, psychoanalyticus: ze wilde weten waarom we vaak dromen over ons werk (te laat ko-men, ons werk niet af krijgen) en wat we moeten met sleur en niet vervulde ambities. 

				Uit het boek: ‘Volgens Arthur is een burn-out – waar veel van zijn patiënten mee aankomen in zijn praktijkkamer – te ver-gelijken met een verhaal dat op is. Het ver-haal dat we onszelf lange tijd vertelden. Een verhaal dat mooi genoeg was om er elke ochtend voor uit bed te komen. Maar dat verhaal kan op een gegeven moment ‘op’ raken, en dan is er niets meer om je aan vast te houden.’ Dan moet je gaan bewegen, leerde Lillioja van de psychoanalyticus, let-terlijk en figuurlijk. 

				Mijmeren en lummelen

				Ze heeft zelf geleerd dat het helpt om je werk op gezette tijden te onderbreken en iets anders te doen: de tuin in, een wande-ling maken, sporten. ‘Mensen verkeren in de veronderstelling dat je door maar zo lang mogelijk achter je computer te blijven zitten wel verder komt, doorzetten … pushen … dat hebben we geleerd. Wandelen, lummelen, voor je uit staren, worden gezien als ‘je tijd 
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				Dizze tekst lêsto yn it Frysk op leeuwardencityofliterature.nl
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				Literêre banken

			

		

		
			
				Oan it wurk foar ferdivedaasje

			

		

		
			
				Ien fan de doelstellingen dêr’t Ljouwert City of Literature oan wurket is it tagonkliker meitsjen fan literatuer. Dat dogge wy ûnder oare troch op ferskate plakken yn Fryslân literêre banken te pleatsen. Hjir komme li-teratuer en byldzjende keunst byinoar op in wize dy’t past by it plak. Yn april waarden fiif nije banken ûntbleate. De banken binne ûntwurpen troch byldzjend keunstner Ma-chiel Braaksma. Op elke bank pronket in gedicht, hieltyd fan in oare dichter. It binne prachtplakjes wurden om op del te ploffen, bygelyks nei in dei hurd wurkjen!
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				*) Ta ús fertriet is de boppekant fan de bank flak nei de ûntbleating fernield.

			

		

		
			
				De banken binne realisearre yn opdracht fan de provinsje Fryslân en yn gearwurking mei Gemeente Noardeast-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Heerenveen en Gemeente Súdwest-Fryslân.

			

		

		
			
				Lês mear oer de banken
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				Foto’s Hoge Noorden | Jacob van Essen
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				Hart voor zaken

				Cor Hospes

				Boom

				Hospes, de in Heerenveen gebo-ren storyteller en auteur, stelt in dit non-fictie boek dat mensen niet langer willen werken voor bedrijven waar winst wordt gemaakt ten koste van mensen, milieu en maatschap-pij. Er is behoefte aan liefdevolle lei-ders. Maar hoe laat je het hart van een onderneming beter kloppen?

				Iemand moest het doen

				Sanne HuysmansKoppernik

				Veel werkzaamheid en dienstbaar-heid in deze beschrijving van de be-woners van de fictieve Kapelstraat, en de taken en plichten die ze te ver-richten hebben, al dan niet vrijwillig. Hoe verhoudt het individu zich tot collectieven als het gezin, de vereni-ging, de buurt? En wat is er nodig om een goed leven te leiden?

				Wat taal verraadt

				Freek Van de Velde

				Lannoo Campus

				Hoe verandert taal je lichaam en geest? Welke rol speelt ze in cul-tuurverschillen? Van de Velde is hoogleraar Nederlandse en histori-sche taalkunde (KU Leuven) en doet onder meer onderzoek naar taalva-riatie. Guy Mortier: ‘een bijzonder zwierig tot laconiek geschreven, onopdringerig en toch overtuigend, tegelijkertijd bloedserieus en blij-moedig boek’.
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				Jappy en it Sûkeladefabryk

				Roald Dahl

				Audiofrysk

				It ferneamde boek fan Roald Dahl, yn in oersetting fan Jan Schotanus, fertelt it ferhaal fan lytse Jappy, dy't mei pake Jan nei it fabryk fan Willy Wonka giet. Jappy komt yn in wrâld fol ferrassings. Is (Frysk) lêze lestich? It audioboek fynst op audiofrysk.nl en luisterrijk.nl 

				In het oog

				Marijke Schermer

				Van Oorschot

				Schermer ontleedt op het ongemak-kelijke af de verhoudingen tussen mensen, door de ogen van hoofd-personage Nicola. Die saboteert zo-wel haar werk als haar persoonlijke leven, door het knoeien met weten-schappelijke onderzoeksgegevens en met haar vergaande fascinatie voor een nieuwe liefde. Komisch en mee-slepend.

				Rouwdouwers

				Falun Ellie Koos

				Atlas Contact

				Hard werken en jezelf redden is wat de vader van Ada het beste kan en dat is precies wat hij haar ook leert: met harde hand en goede bedoe-lingen. Een ‘tough love’-vader die zich verraden voelt als Ada naar de kunstacademie gaat en niet meer met hem tuinen onderhoudt. Aan-grijpende debuutroman die prachtig en pijnlijk tegelijk is. 
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				Als je als klein mens de wereld betreedt, is alles geweldig groot. Gelukkig komen er, als je jong bent, veel veilige mini-werelden voorbij. In verhalen, in speelgoed en iets later in bordspellen en games. Ook veel volwassenen (met misschien alweer een mini-me) hebben een fascinatie voor klein. Waar komt die voorliefde vandaan?

			

		

		
			
				It’s a small world after all

			

		

		
			
				Op een bedje van mos

			

		

		
			
				Why mi(ni)?

			

		

		
			
				Illustratie Studio Sterre | Hesther Nijland
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				Fantaseer jij ook deurtjes in bomen? Zie jij bedjes van mos? Verwacht je wezentjes in je straat? Talloze schrijvers en illustratoren hebben werelden vol fantasiefiguren opgete-kend. Beroemd is Rien Poortvliet. Zijn Leven en werken van de kabouter uit 1976 beleefde 61 drukken. De huidige generatie kinderen zal vooral De Gorgels van Jochem Myjer kennen. Zijn eerste boek uit 2015 is ook al 37 keer herdrukt! Zo’n we-reld naast de onze is er trouwens echt. Ga maar eens op zoek naar de Miniature People in Leeuwarden.

			

		

		
			
				Kinderen van rond de drie jaar ontdek-ken rollen. Ze gaan zich verkleden, win-keltje spelen, met een poppenhuis aan de slag. Kortom: ze bootsen de wereld na. Het draagt bij aan de ontwikkeling van taal en emoties, sociale vaardigheden en fijne motoriek. Ook volwassenen gaan graag mini. Of je nu knutselt of gamet, je ont-snapt ermee aan stress, realiteit, verveling of verantwoordelijkheden. Ook kun je er je creativiteit in kwijt en soms maak je er op kleine schaal grote dromen mee waar. Een Porsche, een andere identiteit, je eigen boekwinkeltje? Het kan met Lego, games en bouwpakket!
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				Nee, juist groot!

			

		

		
			
				Mensen verzamelen graag kleine objec-ten. Vanaf de jaren zeventig werden de bij drukkerijen overbodig geworden letterbak-ken gebruikt om in te etaleren. In sneeuw-bollen gevangen tafereeltjes zijn een geliefd souvenir. Maar groot is ook huge! Elke stad kent wel een object dat gemaakt lijkt voor reuzen. Denk aan de DE-kop in Joure. Ook in musea worden met regelmaat dingen uitvergroot. Corpus is een mega-mens an sich en in Museum Voorlinden staan de le-vensechte maar metershoge sculpturen van Ron Mueck. In al deze gevallen kunnen we ons opeens zélf (weer) mini voelen. 
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				Wetterproef

			

		

		
			
				Krekt as ik tink dat nûmer 11 net bestiet, ûntdek ik it begjin fan in tegelpaad. It is heal ferskûle achter in pear strúkjes. Op ’e stikkene brievebus kin ik yn de healsliten letters noch krekt de namme Visser wer-kenne. Dit moat it goede adres wêze. Ik parkear myn auto lâns de dyk en rin it lêste ein nei it hûs dat troch in rige âlde beam-men amper te sjen is. De tichte gerdinen en it buordsje ‘hier waak ik’ jouwe my net in gefoel wolkom te wêzen. Dochs ha ik noch gjin oere lyn kontakt hân oer de ferkeap fan in akwarium ‘tegen ieder aannemelijk bod’. Myn bod fan tsien euro wie fuorten-daliks akseptearre. Om’t my dat te moai om wier like te wêzen, hie ik besletten it direkt mar op te heljen foar’t de ferkeaper him betinke soe.

				It drukken op ’e belle hat gjin inkeld effekt en op it rút tikje leveret ek neat op. Ynie-nen falt myn each op it papierke neist in blompot yn it finsterbank. ‘Stoffel is om de hoek’ stiet der op, mei dêrûnder in pylk nei rjochts. Ik folgje de pylk en rin om it hûs hinne. As ik achter kom, sjoch ik in grutte bult âld izer. Frames fan tafels en stuollen, in âlderwetske spiraalboaiem fan in bêd, izeren jiske-amers en oar guod dêr’t ik de oarsprong net fan thúsbringe kin. Ik hear it tichtslaan fan in doar en rin yn de rjoch-ting fan it lûd. Krekt achter de bult mei izer wurd ik in âld hokje gewaar dêr’t de doar fan heal út de knieren hinget. ‘Stoffel is om de hoek’ stiet der mei swart ferve let-

			

		

		
			
				ters opskildere. Is Stoffel de bewenner? De persoan dêr’t ik mei maild ha? Myn nijs-gjirrigens wint it fan it fage gefoel dat der wat net doocht en ik rin links om it hok hin-ne om’t de pylk ûnder de tekst dy kant op wiist. In modderich paadsje bringt my troch in stikje greide nei de wâlskant fan in sleat. In lege winkelwein fan de Aldi liket de ein fan it paad te markearjen. In oanlissteger fan jerrycans en fermôge planken stekt in pear meter it wetter yn. Ik sjoch om my hinne. Gjin minske te sjen. Ek gjin buorden oer Stoffel. Krekt as ik beslút dat ik foar de gek holden wurdt en omkeare sil, hear ik it stadich tuffen fan in motorke. Ut de tichte reidkraach wei ferskynt in boatsje dat myn kant op fart. De man yn ’e boat stekt de hân omheech en ropt: ‘Dêr wiene jo al. Jo binne allinnich? Net ien is jo folge?’ 

				‘Fansels net,’ sis ik, ‘wêrom soe der ien achter my oankomme?’ 

				‘Fanwege Stoffel. Minsken pleagje him altyd.’

				‘Ik kom foar it akwarium.’ 

				‘Jawis, mar it akwarium is fan Stoffel. Ik ha noch eefkes mei him te farren west, dat is er sa wend sjoch. Wy hâlde beide fan it wetter.’ 

				De man leit it boatsje oan. Dan pas sjoch ik it akwarium dat foar him yn it boatsje stiet. Yn it lytse laachje wetter swimt in skyldpod. De man komt oerein en tilt de glêzen bak op. 

				‘As jo him eefkes oannimme en yn de win-kelwein sette, kinne jo fuort mei him yn ’e kunde komme.’ Sûnder op myn antwurd te wachtsjen triuwt er my de bak yn ’e hannen en springt dêrnei op ’e wâl. Ferbjustere doch ik wat er seit.

				‘Sjochst wol Stoffel, dizze man wit wat er dwaan moat.’ 

				Hy bûcht him oer it akwarium en aait sêft oer de hurde boppekant fan it bistje. Dan pakt er de winkelwein en begjint te rinnen. Wifeljend kom ik efter him oan. 

				‘Tink derom,’ seit er nei in meter as twein-tich wylst er it weintsje stadich nei links ta draait, ‘no moatte jo net te hurd. As jonkje is er in kear de bocht útflein en sûnt dy tiid wol er it leafst allinnich rjochtút.’ Hy bûcht him wer oer de winkelwein en tikket op it 

			

		

		
			
				Tekst Gertrud Palstra

				Illustratie Studio Teer | 

				Margreet de Jong

			

		

		
			
				glês. ‘Ja no, Stof, al bist no in grutte fint, dyn holtsje is noch altyd bang. We binne der hast.’ Ik wit net oft dy lêste wurden foar my of foar it bistje bedoeld binne.

				‘Stoffel hat wat help nedich,’ seit er no tsjin my. ‘Allinnich kin er it net.’

				‘Ik kom foar it akwarium,’ werhelje ik. ‘Sûn-der Stoffel,’ sis ik der foar de wissichheid achteroan.

				‘Sst. Lit it him net hearre. Dat is sa begrut-lik.’ De man begjint te flústerjen. Mei de mûle ticht by myn ear praat er fierder: ‘Hy is myn bêste maat. Hy moast sa gûle doe’t dy frou sei dat it akwarium ferkocht wurde moast.’ De man praat no noch sachter. ‘En se woe Stoffel swimme litte. Ik sei noch dat de sleat fierstente donker wie, mar se woe my net leauwe.’ 

				‘Welke frou?’ Ik flústerje no ek.

				‘Dy frou fan de gemeente. Dy’t foar my soarget no’t mem hjir net mear is. Se seit dat ik hjirwei moat.’

				‘En Stoffel kin net mei?’

				‘Hy wol hjir bliuwe.’ De man hat de triennen yn ’e eagen. ‘Doe sei se dat we him hjir lit-te kinne. Hjirachter yn ’e sleat. Om’t er fan wetter hâldt, sjoch.’

				‘Mar net fan de sleat,’ sis ik wylst ik him help om de winkelwein oer in losse stien hinne te tillen.

				‘Jo begripe it. Hearst dat, Stof? Dizze man begrypt it.’ Hy pakt my by de hân en knypt der even yn. ‘As jo dat no even tsjin dy frou sizze, bring ik Stoffel fêst thús. Se swimt hjir achter yn ’e sleat.’

			

		

		
			
				De Nederlandse versie van dit verhaal en de bio's van de makers vind je op

				leeuwardencityofliterature.nl
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				Dyn literêre talint (fierder) ûntwikkelje? 

				Dan is de Skriuwersfakskoalle wat foar dy! De Frysktalige oplieding is in gearwurking fan de Schrijversvakschool, Leeuwarden UNESCO City of Literature en Tresoar. De ba-sis is de mearjierrige oplieding, oanfolle mei in tal losse kur-sussen dy’t ek foar net-studinten tagonklik binne. De lessen fine plak by Tresoar yn Ljouwert. 

				Op woansdei 3 septimber om 19.00 oere is der in yntroduksjeles. 

				Ein septimber begjinne wer nije lessen en kursussen, sa as Skriuwtechnyk, Poëzy, Berne- en jeugdliteratuer en Literêre Non-fiksje. Dosinten binne neist Bouke Oldenhof û.o. Arjan Hut, Jetske Bilker, Sytse Jansma en Paul van Dijk. Lês mear en meld dy oan foar de yntroduksjeles! skriuwersfakskoalle.frl

			

		

		
			
				Doe’t ik oan skriuwen begûn te tinken, wie der gjin Skriuwers-fakskoalle. Ik wie der nei alle gedachten ek net hinne gien. Te eigenwiis. Te ûnwis. Of faaks is dat wol itselde. In ferhaal foar de Rely Jorritsmapriis ynstjoere, gedichten oanbiede by de li-terêre tydskriften Trotwaer en Hjir, dat wie de rûte. Mar doe’t ik as njoggentjinjierrige in Rely wûn, siet ik fuort foar in writer’s block fan hunebêdformaat. Sûnder ûntsnappingsrûte of petear-partners. Myn skriuwambysje waard in geheim. Sels foar mysels.

				Hast in heale iuw fierder jou ik les oan de Skriuwersfakskoalle yn Ljouwert, en de Schrijversvakschool yn Grins, Swolle en Ljouwert. Oan in griemmank fan kursisten. Minsken dy’t al wat publisear-re ha en fierder groeie wolle. Oaren mei nije frije tijd, dy’t yn it skriuwen in moaie hobby fûn ha. En guon dy’t barste fan ambysje. Allegear minsken dy’t it mei geastferwanten oer skriuwen en tek-sten hawwe wolle. Yn in feilich fermidden. Mar wol mei ambysje.

				In eigenaardich proses is it. Eigenaardich is net hoe’t de jûnen fer-rinne. Thús wurkje de kursisten opdrachten út. By it besprekken derfan wiist de dosint – in skriuwer mei ûnderfining – op begripen, struktueren, skriuwstrategyen, regels, foarbylden út besteande teksten. It liket soms wol in echte skoalle. Ek al binne de groepen dêrfoar te lyts, smeitsje kofje en tee te bêst en is it te gesellich.

				Eigenaardich is wol dat tusken al dy bekende regels, âlde wiis-heden en besteande foarbylden elkenien hopet op wat oars. Op wat nijs. It wûnder fan de kreativiteit. Want dêr giet it úteinlik om. In ûnferwachte observaasje. In treffende formulearring. In ferrassende styl. Dingen dy’tst eins net leare kinst. Mar de lessen en de petearen fergrutsje de kâns dêrop wol. Dan ferjitst troch alle foldwaning de ûnwissichheid. Kinst grutsk wêze op wat dy út de hannen kommen is. Bliid wêze mei de kompliminten fan de kollega-skriuwers. En it belangrykste faaks noch wol: dysels wer-omfine yn dyn teksten. Weromfine? Soms skriuwend ferrassende kanten fan dysels ûntdekke!

				En dan kinne der samar ynienen ûnferwachte dingen gebeure. Troch meikursisten wiisd wurde op skriuwwedstriden en dêroan 

			

		

		
			
				meidwaan. Per ûngelok sa entûsjast wurde oer in opdracht dat der in jûnfoljend toanielstik ûntstiet dat in healjier letter opfierd wurdt. Utnûge wurde om foar te lêzen op in Iepen Poadium of yn in âldereinhûs. In opdracht oannimme om in tekst te skri-uwen, lykas Gertrud Palstra dy’t foargeand ferhaal skreau.

				Tolve jier hat myn writer’s block duorre. Mei in Skriuwersfakskoal-le hie dat grif sa lang en leech net west. Mar ik hie de kâns doe net. No doch ik it yn in oare rol. As dosint. Myn foldwaning om mei-in-oar oer teksten te praten is der net minder om. Trouwens, moat ik echt earlik wêze? Ik lear der stikem sels ek altyd wer wat fan!

			

		

		
			
				Bouke Oldenhofdosint toaniel Skriuwersfakskoalle

			

		

		
			
				Stikem noch altydwer wat leare
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				De wereld in het klein

				Sietze Norder

				Noordboek

				Tijdens Meet Me at the Lighthouse in 2023 wist Norder zijn publiek te boeien met zijn verhaal over de wereld van eilanden. Ondanks hun kleine landoppervlak leveren ze een grote bijdrage aan de wereldwijde biologische en culturele diversiteit. Het boek is een fascinerende tijdreis aan de hand van zijn eigen ervarin-gen en wetenschappelijke inzichten.

				In orbit

				Samantha Harvey

				De Bezige Bij

				Prijswinnend boek over zes astro-nauten in het ISS maakt de traag-heid van gewichtloosheid voelbaar, net als de enorme snelheid van het ruimtestation. Met prachtige verge-zichten over de kleuren, lichten, lan-den en oceanen van de aarde en hoe die kwetsbaar en beeldschoon in het woeste niets van het heelal hangt. Vertaald door Kitty Pouwels.

				De cartograaf en de wereld

				Mark Boog

				Cossee

				Historische roman over een car-tograaf die in dienst treedt bij de beroemde uitgever Blaeu in Am-sterdam. ‘Ik durf te zeggen dat ik de zeeën beter ken dan zij die erover va-ren,’ zegt Paulus, maar hij weet ook dat ‘afbeelding en werkelijkheid nooit helemaal overeen kunnen komen’. Elke landkaart schiet tekort, trekt zaken uit hun verband, vervormt. 
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				Deze dagen

				Lucy Caldwell 

				Uitgeverij Van Maaskant Haun

				In Belfast wordt de wereld in april 1941 plots heel klein als Duitse vlieg-tuigen hun bommen laten vallen. Niet alleen de Noord-Ierse stad zal voor-goed veranderd zijn. Ook de levens van de zussen Emma en Audrey – de een verloofd, de ander in een gehei-me relatie verwikkeld met een vrouw – nemen een compleet andere wen-ding. Vertaald door Esther Stoffers. 

				De Wurdskat (7+)

				Rebecca Gugger en Simon Röthlisberger

				Afûk

				Oskar fynt by it skatgraven in grutte kiste. Hy makket him iepen, mar dan blykt dat der allinne mar wurden yn sitte. Oskar is bot teloarsteld, oant er de krêft fan wurden ûntdekt. Je kin-ne de wrâld dermei yn bloei sette! In orizjineel printeboek mei boartlike en humoristyske yllustraasjes.

				Fisk

				Tjibbe Hooghiemstra en Douwe Kootstra Bornmeer

				Alles yn Fisk hat te krijen mei natuer, fisk, fiskjen, wetter en Fryslân. De bokking better besjoen, in reuze-snoek út ’e Fryske Wâlden, in fabel fol ûntefreden maitsen, in oade oan ’e dôber. It binne in pear foarbylden dy’t op lichtfuottige wize yn Fisk oan ’e oarder komme.

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

			

		

		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

		
			
				KLEIN GELUKLeeuwarden City of Literature

			

		

		
			[image: ]
		

		
			
				28

			

		

		
			[image: ]
		

		
			
				The Kiss

				I remember kissing Tara in grade one 

				whose lips were cool and dry.

				I had never seen anyone

				up that close, freckles and pooling irises.

				It lasted three seconds 

				then she said, there it’s done, 

				as if we’d figured 

				our way out of a puzzle.

				It was sunny through the cedars

				in the woods behind the school. We’d collected

				pinecones and split fungi off trees with sticks,

				the bark stuck to them like roots

				to a tooth in the dentist’s dish.

				How long could they live like that

				away from the tree, puckered

				and waiting in the absent forest?

			

		

		
			
				Maud VanhauwaertLikkend lichtIk geloof niet snel in hogere krachten en meestal voel ik me geheel toevallig op deze aardkloot geworpen. Maar soms, en meer bepaald om 8u50 ’s ochtends, krijg ik kortstondig het gevoel dat de hele kosmos om mij draait. Het zit zo. Op de hoek van mijn straat is een koffiebarretje. ’s Ochtends vroeg al worden de turquoise klapstoeltjes bui-tengezet, tegen de gevel van het café. Als ik mijn kinderen naar school fiets, staan de stoeltjes nog in de schaduw. Maar ik zie: de zon is al onder-weg. Want een beetje verderop sluipt een licht-strook over het voetpad en die schuift langzaam op. En jawel: nét wanneer ik terug ben, likt het 

			

		

		
			
				Aurian Haller

			

		

		
			
				Meer geluk

			

		

		
			
				Enkele auteurs stuurden meer dan één werk toen we ze vroegen om te schrijven voor Klein geluk. Graag delen we wat van dit bonusgeluk. Ook geven we je de titels van recente en komende boeken van enkele Klein geluk-schrijvers!

			

		

		
			
				licht aan de stoeltjes. Ik bestel een cappuccino, neem plaats en laat me volledig opslurpen door het licht. Heel even heb ik het gevoel dat alle hemellichamen aan het uitspansel samenspan-den voor mij. En jawel, vaak loopt de rest van de dag in het honderd, maar om 8u50 knipper ik in het oog van een wonder.
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				Syds Wiersmait riedsel gelokin momint dat oer dy komtik hie krekt dûst en rûn it healtsjuster fan de sliepkeamer yndoe stie ik der samar midden ynik gie sitten foar it rútoer de seedyk struts ljochtfan de fjoertoerwat helje wy út om it ôf te twingenfoldien fiele nei bodzjen berikt is al hiel waten wy sykje it noch folle fierder as datlok is in skou bistit hat in twadde natoerfoar ast safier bist en net mear hoechst wolst of kinstwach is erin dief yn de nachtnaait út mei de bút, fuort is erneat te meldeninkeld bedrochof dochs in bringer fan gelokin kat dy’t springt en by dy krûpt?

			

		

		
			
				Het is 

				een ouder echtpaar dat hand in hand 

				over een zandpad schuifelt 

				de eerste goede mandarijn van het seizoen een roestende kat opgekruld in de vensterbank knerpstappen in een ongerept sneeuwveld 

				wanneer je boterham op de grond valt 

				met de besmeerde kant naar boven 

				een olifant die zijn slurf als snorkel gebruikt een opgezwollen bes die zoet ontploft in je mond 

				het is wakker worden, plichtsgetrouw uit bed dan ontdekken dat de dag van jou is 

				als een lege zandvlakte voor je ligt 

				donzige pulletjes in polonaise door de sloot het dieprood van een lampionboom in november 

				je trein net niet missen op weg naar een feest onverwachte rijkdom in de binnenzak van een oude jas suikerspinwolken aan het einde van de dag of de maan voller dan hij ooit is geweest 

				maar meer nog, veel meer dan dat: 

				te weten, te voelen dat je leeft

			

		

		
			
				Marloes van der Singel

			

		

		
			
				Boeken van Klein geluk-schrijvers

				Recent en nog te verschijnen werk:

				Jazmina Barrerra – Linea Nigra: zwangerschap en aardbevingen (vertaald door Alyssia Sebes), essay, Meridiaan Uitgevers 

				María Elísabet Bragadóttir – De zeepvogel (vertaald door Laura Molenaar), verhalen, Uitgeverij Oevers

				Maurits de Bruijn – Geweten: over Israel en Palestina, non-fictie, Das Mag

				Van Remco Kuiper en Eppie Dam verschijnen dit jaar nieuwe Friese dichtbundels
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				AGENDALeeuwarden City of Literature

			

		

		
			
				Literaire agenda

			

		

		
			
				Een greep uit literaire activiteiten van de komende maanden. Pak je agenda en plan! Houd daarnaast onze socials en website in de gaten en meld je daar aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

			

		

		
			
				Foto: Jacob van Essen

			

		

		
			
				elke zondag t/m 24 augustus

				Leezie Zondag

				Bouwurk Leeuwarden

				Tijdens Arcadia is het in Bouwurk elke laatste dag van de week Leezie Zondag! Op 20 juli en 10 augustus vindt Mei-inoar lêze (samenlezen) plaats in Bouwurk. Deze activiteit van Leeuwarden City of Literatu-re, de Culturele Apotheek en de Friese bi-bliotheken vindt in de hoofdstad normaliter plaats bij dbieb. Je geniet met anderen van mooie, korte teksten en praat over wat ze bij je oproepen. Gratis, geen voorbereiding of aanmelding nodig 

				arcadia.frl

				1-26 septimber

				Lês-mar-foar-wiken

				Ferskate lokaasjes troch Fryslân

				Foarlêzen is net allinne gesellich, mar ek hiel belangryk foar de taalûntwikkeling fan jonge bern. It tema is dit jier ‘op aven-toer’. Alle pjutten yn Fryslân krije in prach-tich nij foarlêsboekje, dat neist it Frysk ek 

				ferskynt yn it Bildts, Stellingwarfs en Fra-nekers. Foar bern fan 4 o/m 8 jier ferskynt der in nij boekje fan Keimpe de Krokodil. Yn biblioteken binne ferskate foarstellin-gen te sjen. 

				lesmarfoar.frl

				7 september

				Minifestival Slauerhoff

				dbieb Leeuwarden

				Het levensgevoel van Leeuwarder dich-ter/schrijver Jan Slauerhoff (1898-1936) blijft herkenbaar. Tijdens het mini-fes-tival dat Stichting Herdenking Jan Slau-erhoff organiseert, staat de literaire ont-moeting van Slauerhoff met Portugal centraal. Naast lezingen zijn er optredens van voordrachtskunstenaar Simon Mul-der en fadozangeres Maria de Fatima.

				Tip: Op 29 augustus begint om 14.00 uur bij boekhandel Van der Velde een eenmalige wandeling door de Leeu-warder binnenstad langs locaties uit het leven van Slauerhoff.

				27 september

				Sneeker Leesfeest

				Theater Sneek

				Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) bestaat 20 jaar en viert dit met het aller-eerste Sneeker Leesfeest! Een evenement vol verhalen, muziek, auteurs en culinaire verwennerij. Ontmoet o.a. Anya Niewierra, Abdelkader Benali, Kirsten van Santen en Libris Literatuurprijs 2025-winnares Safae el Khannoussi. Geniet verder van de Lite-raire Boyband en Bean and Ford. 

				literaireactiviteitensneek.nl/sneeker-leesfeest

				28 september

				Open Huis met Mathijs Deen

				Bibliotheek Drachten

				Maak tijdens het open huis kennis met wat Bibliotheek Drachten allemaal te bieden 
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				Beeld: Jelle F. Post

			

		

		
			
				Foto: Peter Arno Broer
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				heeft. Mathijs Deen, bekend van zijn Wad-denthrillers, geeft een lezing. Daarnaast zijn er o.a. activiteiten voor kinderen en van het MakerLab. Ook kun je kennisma-ken met Mei-inoar lêze (samenlezen) en Dungeons & Dragons. 

				bibliotheekdrachten.nl

				9 oktober

				Slauerhofflezing door Winnie Sorgdrager

				Dorpskerk Huizum

				Minister van Staat Winnie Sorgdrager verzorgt dit jaar de Slauerhofflezing. Ze schreef recent Zuurstof van de samenleving, een boek over het ongemakkelijke huwelijk tussen cultuur en Nederland. Na de pauze vertelt Jan Willem Rijneveldshoek over zijn Slauerhoffboek Het wachtende water en staat Arend Hulshof stil bij Slauerhoffs turbulen-te huwelijksjaren met Darja Collin.

				dorpskerkhuizum.nl

				1 novimber 

				

				Literêre middei mei Durk van der Ploeg

				Tresoar Ljouwert

				De Fryske skriuwer Durk van der Ploeg (1930) stiet sintraal op in literêre middei yn Tresoar. Fan de noch altyd warbere skriu-wer ferskynt dizze hjerst in nije roman. Hy hat sa’n tritich romans skreaun, neist poëzy 

				en novellen. Yn 2011 krige er de heechste Fryske literêre ûnderskieding, de Gysbert Japicxpriis, takend foar al syn proaza. De sjuery priizge him foar syn net ôflittende ynset, sawol op it mêd fan taalrykdom as ynset en belutsenens om ta oansprekkend wurk te kommen. 

				tresoar.nl

				7 novimber

				Frysk Boekefeest & Fryske Boekewike

				De Kanselarij Ljouwert

				Op freedtejûn 7 novimber wurdt mei de presintaasje fan it Kadoboek, dit jier skreaun troch Anne-Goaitske Breteler, op it Frysk Boekefeest yn De Kanselarij yn Ljouwert de Fryske Boekewike 2025 ôf-trape. In feest foar lêzers en skriuwers! Elk is fan herten wolkom.

				boekenfanfryslan.frl

				12-14 novimber

				Conference on Frisian Humanities

				Oranje Hotel Ljouwert

				‘Brêgen en grinzen: Fryslân yn in mondiale kontekst’ is it tema fan de tredde ynter-nasjonale Conference on Frisian Humani-ties. Likernôch 50 wittenskippers op it mêd fan (Fryske) taal, kultuer en skiednis pre-sintearje dan harren ûndersykswurk. Om-tinken foar (Fryske) literatuer is der fansels ek. Sa sil Alderik Blom, heechlearaar Keltysk oan de Philipps-Universität Marburg yn Dútslân, fertelle oer de literêre relaasjes tus-ken Fryslân en Bretagne tusken 1946 en 1958.

				frisianhumanities.frl

				13-16 november

				Meet Me at the Lighthouse

				Schiermonnikoog

				Eva Meijer verbleef in januari twee weken op Schiermonnikoog en schrijft dit jaar de residentiepublicatie voor Meet Me at the Lighthouse. En er zijn tal van andere auteurs op het literatuurfestival. Zoals: Adriaan van Dis, Connie Palmen, Bart Moeyaert, Mar-jolijn van Heemstra, Ellen Deckwitz, Arjan Hut, Caspar Janssen, Irene Wiersma en Ro-berta Petzold. Zij onderzoeken het thema van dit jaar: schemer, de omslag tussen licht en donker, realiteit en fantasie. 

				mmatl.nl

				28 november

				Literaire DIS – ProeverijBrouwerij Dockum, Dokkum

				De bibliotheek dekt ook dit jaar weer ta-fels op een bijzondere locatie: Brouwerij Dockum. Luxe hapjes komen uit de keuken van De Abdij en de bibliotheek zorgt voor een geweldig programma met schrijvers (o.a. Peter Buwalda), sprekers (o.a. Iris de Graaf), poëzie en muziek. Alle ingrediënten voor een lekkere, inspirerende avond uit!

				ontdekdebieb.nl/literairedis
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				Foto: Marit Anker
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				100 dagen lang 

				literêre ljochtpuntsjes

			

		

		
			
				17 mei t/m

				24 augustus
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