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				Eva Koreman:  ‘Lezen is een cadeau aan jezelf’
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				REDACTIONEELLeeuwarden City of Literature

			

		

		
			
				in hichte de basis lein hat foar de realis-tyske literatuer yn de westerske wrâld en syn boek is yn de pear hûndert jier nei it earste ferskinen ûneinich faak wer-drukt, oerset, bewurke, werskreaun en is,sa wurdt teminsten oannommen, de meast ferkochte titel op ’e wrâld.

				Yn it neijier fan 1973 krige ik it Schetsboek van Robinson Crusoë troch Anie en Michel Politzer yn hannen, dat jier troch de CPNB lansearre as Boek fan ’e Moanne.

				Sa’t Robinson Crusoë troch woeste weagen op ’e kust fan in ûnbewenne eilân kwakt waard, sa waard ik foar de earste kear de ferbylding yn slingere. Ik bleau stoarjen nei de tekeningen en identifisearre my mar wer ris mei it ferhaal troch de deiboekfoarm dêr’t it yn skreaun is. In boek om by fuort te dreamen. By op ’e nij lêzen slagget it my no noch altyd. It is boppedat in soarte fan hantlieding foar oerlibjen wurden, want in soad gebrûksfoarwerpen dy’t Robinson makke om syn libben wat komfortabeler en mear sivilisearre te meitsjen, kinst oan ’e hân fan ’e tekeningen ek hiel goed sels neimeitsje.

				Sûnt hat lêzen him foar my ta in hichte altyd in foarm fan oerlibjen toand. Benam-men as de werklikheid te dreech, te ligerich of net sûn bliek. It is noch altyd de wich-tichste wize dêr’t ik de wrâld echt op ken-nen lear. Al is dêr, earlik is earlik, it skerm echt wol by kommen.

				Ernst Bruinsma

				Direkteur

				Leeuwarden UNESCO City of Literature
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				Uneinich folle redens kin ik betinke om simmerdeis net te fytsen te gean. Of ik kom mei ferlechjes om ús sylboat net optuge te hoegen. Te wiet, te drûch of it waait te hurd. Mar as ik steech traapjend troch de Lege Midden fyts, of as de fok mei tank oan in noflik koeltsje moai bol stiet, dan jout dat in enoarm gefoel fan frijheid en selsbewust-wêzen. En is dat mei lêzen net krektlyk?

				Al in libben lang wurd ik letterlik en figuer-lik omjûn troch bedrukt papier. En dy plasse, dy see, dy gaos, is gauris yntimi-dearjend. De oerfloed soarget der dan foar dat ik gewoanwei gjín nocht ha om te lêzen. Mar ás ik dan in goed boek te pakken ha, my meislepe lit troch de koartsige styl fan in skriuwer of krekt in ûnderhâldend fer-haal, dan wurd ik even yn in tiid en romte tild dy’t grutter is as iksels.

				Fansels bin ik as wite Europeaan, berne yn ’e jierren sechstich, tige foarme troch de wize dêr’t skriuwers it minsklik bestean op eksplorearre hawwe. De wrâld ha ik ynearsten kennen leard fia romans en oare boeken, lykas jongere generaasjes mear foarme wurde troch in skerm.

				Ien fan ’e earste skriuwers dy’t myn lib-ben oeral smiet, wie de Ingelskman Daniel Defoe, mei syn ferhaal oer Robinson Crusoë. Pas folle letter ha ik leard dat Defoe yn ta 
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				Uitgesteld Geluk-blomlêzingen 

				op kommendewei!

				Under Arcadia 2022 brochten wy 100 ferhalen; alle dagen in nij ferhaal op in oar idyllysk plak. Henk Pröpper (skriuwer en ûnder mear ek âld-direkteur Nederlands Letterenfonds en De Bezige Bij) 
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				selektearre mear as tritich ferhalen foar in blomlêzing, dy’t dizze simmer sawol yn in Nederlânske as Frysktalige edysje ferskynt by de Afûk. Pröpper: ‘Al dizze ferhalen beliede de leafde foar wat minsken inoar fertelle kinne, om wat fan de betiizjende wrâld te trochgrûnjen, of ús laitsje te litten om de ûnbegryplikens fan ús lot.’

			

		

		
			
				
					
						Deze tekst lees je in het Nederlands op leeuwardencityofliterature.nl
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				De nieuwsgierige blik van Daan Remmerts de Vries

			

		

		
			
				Idee en samenstelling: Leeuwarden UNESCO City of Literature

				Redactie: Berber van Oyen-Peenstra, Lieke van den Krommenacker, Radboud Droog, Thea van der Schaaf, Marc Knip, Ernst Bruinsma, Tryntsje van der Steege, Grietje Deinum,Sito Wijngaarden en Martsje de Jong

				Coverfoto: Mirjan van der Meer / Rooze Photography

				Vormgeving: BW H ontwerpers, Leeuwarden

				Druk: Mediahuis Noord

				Verspreid met Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad

				© Leeuwarden UNESCO City of Literature, juli 2023

				Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto-matiseerd gegevensbestand of openbaar worden ge-maakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Leeuwarden UNESCO City of Literature. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit. 
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				Ik sjoch hoe’t se oankomme nei in lange reis

			

		

		
			
				Eva Koreman: ‘Lezen is een cadeau aan jezelf’
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				Leesliefhebbers Akke Visser en Marije Wilmink zijn de oprichters van de Culturele Apotheek; een professionele organisatie ter laagdrempelige aanwakkering van de leeslust. Want, zo weten ze: lezen is gezond, plezierig én voor iedereen. 

			

		

		
			
				Lezen als 

				plezierpil 

			

		

		
			
				Tekst Lieke van den Krommenacker

				Foto Jurgen van Tiggelen

			

		

		
			
				Ze zijn een soort apothekers, maar dan nét een beetje anders. Soms schrijven ze dikke pillen voor, dan weer lichte kost. Wat al hun medicijnen gemeen hebben: ze bestaan uit niets anders dan letters. 

				Elf jaar geleden bundelden Akke Visser en Marije Wilmink hun liefde voor lezen en de wens om leesplezier ‘aan de man’ te bren-gen. Sindsdien organiseert de Culturele Apotheek allerlei activiteiten om lezen op een laagdrempelige manier over het voet-licht te brengen. 

				Neem de boekenspreekuren, waarbij en-thousiastelingen aanschuiven voor een kort gesprek en literatuur op recept mee naar huis krijgen. Of, voor meer diep-gang, het persoonlijke boekenconsult: een gesprek van drie kwartier waarna je medicatie krijgt voorgeschreven in de vorm van een uitgebreid leesadvies. Ga je liever naar een lezing, workshop of quiz? Ook dat kan. Visser en Wilmink bedienen in hun eigen apotheek of op locatie, zoals in biblio-theken en op literaire festivals, maar ook in zorginstellingen, buurthuizen en bij bedrijven. 

				‘Lezen kan je echt helpen in het leven’

				‘Lezen is heel heilzaam en kan je echt helpen in het leven,’ zegt Wilmink. Naast ontspanning en plezier, kan lezen mensen inzicht geven, een spiegel voorhouden of simpelweg met elkaar in contact brengen.

				Een mooi voorbeeld van dat laatste zijn de samenleesgroepen, overgewaaid uit Engeland, die de Culturele Apotheek hier in het leven heeft geroepen. In het hele land komen mensen samen om zich al lezend over lees- en levenskwesties te buigen, on-der leiding van een van de zestig vrijwillige leesbegeleiders die de Culturele Apotheek rijk is. 

				Belangrijk is, benadrukken Wilmink en Visser, dat bij deze vorm van shared reading niet het analyseren van literatuur centraal staat, zoals in meer traditionele lees- of boekenclubs. Visser: ‘Het gaat er om wat het fragment of gedicht naar boven brengt bij mensen. Daarover ga je in gesprek. 
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				De leesbegeleider heeft hierbij een hele specifieke, stimulerende rol.’

				Die komt neer op zorgvuldig luisteren en uitgesteld oordelen. Minstens zo belangrijk: deelnemers hoeven zich niet voor te berei-den en niet aan te melden. Wie zin heeft, mag ter plekke aanschuiven. Wilmink: ‘Zo bereiken we ook mensen die zelf nooit lazen, of niet meer lezen. Mensen die niet thuis in hun eentje een boek erbij pakken maar die, wanneer ze op zo’n moment sa-men aan zo’n tafel zitten, wel denken: best interessant, laten we hier eens samen in duiken.’

				Dankzij Visser en Wilmink bestaan er in Nederland intussen zo’n vijftig samen-leesgroepen die geregeld bij elkaar komen. De dames zorgen voor passend leesvoer, afgestemd op de doelgroep, een thema of 

			

		

		
			
				
					
						Dizze tekst lêsto yn it Frysk opleeuwardencityofliterature.nl
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				Laaggeletterdheid in Friesland te lijf gaan door het leesplezier te ver-groten is ook het doel van het Fries Leesoffensief, een initiatief van FERS en de Friese bibliotheken. Als deel-nemer aan het Fries Leesoffensief werkt Leeuwarden City of Literature samen met de Culturele Apotheek om de (jong)volwassen ‘aarzelende lezer’ (meer) aan het lezen te krijgen; een doelgroep die soms lastig te bereiken is. 

				Om hen te enthousiasmeren, brengt de Culturele Apotheek de komende 2,5 jaar in heel Fryslân het lezen onder de aandacht. Visser: ‘We vlie-gen het op een luchtige manier aan, met boekenspreekuren en work-shops waarin we levensvragen over werk, identiteit en allerlei andere onderwerpen te lijf gaan. Maar eerst staat Mei-inoar lêze op stapel, een groot samenleesproject waaraan de Friese bibliotheken meewerken.’ 

			

		

		
			
				andere specifieke wensen. Een terugkerend element is het herlezen van de tekst. Visser: ‘Dat hoort bij de methode: het is niet één keer lezen en dan klaar.’ Juist de herhaling en de ervaring dat iedereen een tekst an-ders leest, maken het gesprek waardevol. Het is gelaagd lezen, ook voor de geoefen-de lezer.

				Ze zijn dan geen officiële therapeuten of psychologen; Visser en Wilmink ko-zen welbewust de apothekersinvalshoek. Behalve dat de beeldspraak mooi werkt – een boek als alternatief voor een pil – is lezen wel degelijk gezond. 

				Zo onderzocht literatuur- en psychologie-professor Philip Davis de effecten van samenleesgroepen voor onder meer ouderen met dementie, verslaafden, mensen met een depressie en gevangenen. Wat blijkt? Samenlezen helpt deelnemers te reflecteren op hun leven en hun gevoe-lens bespreekbaar te maken. Daarbij werkt lezen kalmerend; het kan zelfs je stress-niveau met 68% verminderen, wijst onder-zoek van neuropsycholoog David Lewis uit. 

				Voor Visser en Wilmink blijft het aan-wakkeren van leesplezier de belangrijkste drijfveer. Wilmink: ‘Veel mensen denken dat lezen niet voor ze is weggelegd. Dat het iets is voor geleerde mensen en dat de we-reld van literatuur los staat van de rest van het leven.’

				Tegen dat idee stelt de Culturele Apotheek zich met plezier en succes teweer. Visser: ‘Literatuur kan iets betekenen in het dage-lijks leven. Wij hebben een manier gezocht om die verbinding te leggen.’
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				Kom je er maar niet aan toe je te verdiepen in dat mooie boek boven op je leesstapeltje? Zijn er altijd eerst dringender klusjes die om aandacht vragen, podcasts die je volgens je vrienden beluisterd móét hebben? Of zijn boeken in je volle leven tot een slaapmutsje geworden, in te nemen in bed, waar je na drie alinea’s de ogen al voelt dichtvallen? Dan heb je last van een heuse leesdip. Tijd voor actie! 

				De Culturele Apotheek schrijft je graag een Lydia Davis-kuurtje voor. Davis beheerst de kunst van het superkorte verhaal tot in de puntjes. In soms maar een paar zinnen tovert ze een hele wereld tevoorschijn om in rond te dwalen. 

				Neem dit allerkortste verhaal uit de bundel Bezoek aan haar man: 

				“Je beseft dat het door de omstandigheden komt. Ik ben niet echt een raar mens als ik steeds meer stukjes versnipperde Kleenex in mijn oren stop en een sjaal om mijn hoofd bind: als ik alleen woonde had ik alle stilte die ik nodig had.”

				Lees een week of wat dagelijks maximaal 15 minuten in een verhalenbundel van Davis, en ervaar zo de lol van ‘even verdwijnen in een verhaal’ weer aan den lijve. Doe dit bij voorkeur ’s ochtends vlak na het ontwaken – dan staat je hoofd nog helemaal open voor nieuwe indrukken.
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				De Culturele Apotheek tipt 

				een dagelijkse dosis Lydia Davis
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				Kinderen en volwassenen; zijn pen sluit niemand uit. Een literair oeuvre dat tot volle wasdom is gekomen; gerijpt, maar bij lange na niet uitgebloeid. Want Daan Remmerts de Vries is niet uitgeschreven.61 jaar jong en elke dag in zijn schrijfkeu-ken. Een zelfopgelegd regime dat hem van tien uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds achter het toetsenbord van zijn Mac houdt. En dan naar huis. Een wandeling van een paar minuten door het hart van de Amster-damse Jordaan. Terug naar het kleine appartement dat hij met zijn vriendin en hun dochter bewoont. 

				Doorbraak

				Godje betekende in 2002 zijn doorbraak. Het leverde hem zijn eerste grote prijs op, een Gouden Griffel. Met – en vermoedelijk vooral dankzij – een hoofdpersonage dat 

			

		

		
			
				daarna een kenmerkende Daan Remmerts de Vries-figuur zou worden: een atypische protagonist met eigenschappen die je aan-vankelijk op het verkeerde been zetten. Robbie Nathan uit Godje is een rotzak die de lezer ondanks zijn streken voor zich wint. You love to hate him, zeggen de Engelsen. De jury van de Theo Thijssenprijs over deze insteek: ‘Daan Remmerts geeft het andere kind de ruimte.’ En zo gaat het ook met de andere karakters uit zijn boeken. Ze wijken vaak af: een mislukte prins, een domme vos, een bange beer. Zijn boeken vallen in de smaak. De in Leeuwarden geboren schrijver rijgt de prijzen aaneen. Twee Gouden Griffels, vijf Zilveren Griffels, een Gouden Lijst, vier Vlag en Wimpels en de eerdergenoemde Theo Thijssen-prijs vullen voorlopig zijn vitrine. Dan zijn de talloze nominaties niet eens genoemd. 

			

		

		
			
				Remmerts de Vries’ boeken worden ver voorbij de Europese grenzen gelezen en zijn zelfs vertaald in het Chinees, Koreaans en Arabisch. 

				Kennis

				Journalist Joukje Akveld stelde dat zijn schrijfdrift voorkomt uit: ‘Gezien worden, niet onopgemerkt blijven.’ En dat lukt Remmerts de Vries vooralsnog heel be-hoorlijk. Zijn nieuwsgierige kijk op de da-gelijkse gang van zaken, gekoppeld aan zijn indrukwekkende kennis van de natuur en zijn vroegere reisdrang zorgen ervoor dat de verhalen niet opdrogen. 

				Waar kwam die fascinatie voorde natuur vandaan?

				‘In Amstelveen, waar ik opgroeide, glipte ik als driejarige soms bij een lagere school naar binnen om naar het grote aquarium te kijken. Daarvoor was ik op mijn driewie-ler uit onze tuin ontsnapt en, niet geheel ongevaarlijk, twee straten overgestoken. Later spendeerde ik een groot deel van de schoolvakanties aan de randen van het Bergumermeer, vlak bij het buitenverblijf van mijn ouders. Ik spotte hier verschil-lende keren een otter, toen veel zeldzamer dan nu. Deze ervaringen en de reizen die grotendeels in het teken stonden van de dieren, zitten in mijn hoofd en komen er op gezette tijden uit.’ 

			

		

		
			
				‘Zijn boeken gaan diep en voelen licht, ze zijn actueel en hebben een universele kracht.’ De jury van de Theo Thijssen-prijs was zonder meer lovend over de winnaar van de driejaarlijkse oeuvreprijs die in 2022 ten deelviel aan Daan Remmerts de Vries.

			

		

		
			
				‘Als ik er niet meer ben, voer me dan maar aan de gieren’

			

		

		
			
				Tekst Radboud Droog

				Foto Sebastian Steveniers

				Illustraties Daan Remmerts de Vries

			

		

		
			
				In gesprek met schrijver 

				Daan Remmerts de Vries
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				Denk je nog wel eens terug aan je jeugd in Friesland, op avontuur bij het Bergumermeer?

				‘Oh ja. En nu ik ouder word steeds vaker, merk ik.’

				Je reist niet meer zo veel als vroeger. 

				‘Dat klopt. Ik heb eerst gereisd en ben daar-na gaan werken. Dat is voor een schrijver de juiste volgorde, denk ik.’

				Waar gingen je reizen zoal naar toe?

				‘Ik noem een paar landen. Newfoundland in Canada, om naar walvissen te kijken. Op de Shetlandeilanden zag ik prachtige boomloze natuur. In Noorwegen bestu-deerde ik muskusossen. India heb ik vier keer bezocht. Een paar maal met mijn moeder en een keer kort na de middelbare school. Met mijn vriend Sameer. Op zoek naar tijgers. Onlangs zijn we als gezin naar de Pyreneeën geweest. Hebben we in een schuilhut naar gieren gekeken. Die worden daar namelijk bijgevoerd. Een prachtige er-varing. De gieren zagen ons niet, want wij zaten achter een verduisterend raam.’

			

		

		
			
				De dieren, zoals de gieren, komen terug in je verhalen.

				‘Vaak ja. Sympathieke vogels. Als ik dood ben, mag men mijn lijk aan de gieren voe-ren. Die zijn er vast blij mee.’

				Werkt het zo, dat jij eerst het dier zoekt en dan pas het land? 

				‘Eerlijk gezegd wel. Tijdens vakanties vermijd ik mensen. Dat is eigenlijk altijd zo geweest.’ 

				Al vanaf het moment dat jij aan het strunen was bij het Bergumermeer…

				‘Zeker. Strunen! Alle vogels waren er toen ook nog. Vogels die nu zeldzaam zijn ge-worden, de blauwe kiekendief, de kemp-haan, de roerdomp. Volgens mij is er nog maar een derde van de Nederlandse vogel-populatie over. Daar maak ik me wel zor-gen over.’ 

				Hoe is de liefde voor vogels ontstaan?

				‘Op een dag liep ik in het park in Amstel-veen en vanaf dat moment ben ik ze gaan tekenen en over ze gaan lezen. Dat was 

			

		

		
			
				vrijwel meteen volkomen logisch voor me. En al gauw wist ik er meer over dan mijn ouders. Nee mama, dat is geen buizerd. Dat is een wespendief.’ 

				Zou je, als je het in deze tijd allemaal over mocht doen, weer zo doen?

				‘Schrijven is wel wat moeilijker geworden, lijkt me. Het is lastiger om bij een uitgever binnen te komen. Ze zijn voorzichtiger en geven minder snel boeken uit.’ 

				Omdat er minder wordt gelezen?

				‘Dat heeft er zeker mee te maken. Vroeger werd er gewoonweg meer aan verdiend. Toen bestond de eerste uitgave uit 4 tot 5 duizend boeken. Dat zijn er nu veel min-der, 1,5 tot 2 duizend. En het is bovendien maar de vraag of de eerste druk volledig verkocht wordt.’

				Waarom lezen we niet meer zo veel?

				‘Omdat er telefoons zijn gekomen. We le-zen wel, maar het zijn vooral artikelen en korte nieuwsberichten, allemaal vanaf dat schermpje. Misschien is mijn generatie wel 
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				Waarom zou je kiezen? 

				Daan Remmerts de Vries was 28 jaar toen zijn eerste boek – over zijn katten Zippy en Slos – werd uitgegeven. Het werk dat daarna volgde, was even overweldigend als onderscheidend; boeken met dieren in de hoofdrollen, met dieren die niet meer bestaan, met aliens, zingende eenhoorns en cyclopen, en heel veel verhalen over de vele reizen die hij maakte. Remmerts de Vries maakte catalogi, exposeerde in musea, schreef en illustreerde jeugdboeken en romans. En onder zijn pseudoniemen Henry Lloyd en A.N. Ryst won hij prijzen en maakte hij furore. Zoals met het in 2014 uitgegeven De Harpij, zijn magnum opus. 

				Annie Lennox

				Zijn productie is inmiddels de zestig titels gepasseerd. Ook zijn er talloze samenwerkingen met andere schrij-vers, ontwerpers en illustratoren, onder wie Mark Janssen, Sjoerd Kuyper, Cornald Maas, Francine Oomen enP.C. Hooftprijswinnaar K. Schippers. Met Philip Hopman maakte hij in 2010 het prentenboek voor de Kinderboe-ken-week: Stimmy of het oerwoud 

			

		

		
			
				in de Stad. In het eerste halfjaar van 2023 verschenen al drie boeken van zijn hand: Bonsaibaby (onder pseudoniem A.N. Ryst), Vis en Vos en Juniper de Zingende Eenhoorn (onder pseudoniem Henry Lloyd). Niet slecht, voor iemand die aanvankelijk liever professioneel popmuzikant was geworden. Met tach-tig cassettebandjes onder zijn arm liep hij in zijn jonge jaren evenzoveel Britse platenstudio’s af. In de hoop die ene producent te vinden die het zag zitten. Verder dan de receptie kwam hij in de meeste gevallen niet. In een eerder interview vertelt Remmerts de Vries over die keer dat Annie Lennox van de Eurythmics hem bij een toevallige passage in een studio op zijn tenen stond: ‘Dichter bij muzikale roem ben ik nooit gekomen.’ Het was niet zijn gelukkigste periode. Zijn vriendin had hem verlaten, hij twijfelde over wie hij wilde en vooral kon zijn en bij thuis-komst bleek tot overmaat van ramp dat er in zijn appartement was ingebroken. 

				Kiezen

				En toen was daar die brief van de uitgever. Men was enthousiast over het manuscript en wilde Zippy en Slos graag uitgeven. Een boek dat direct de veelzijdigheid van Remmerts de Vries etaleerde. Want naast de teksten maakte hij hier ook de linoleumsne-den voor. Na een afgeronde opleiding tekenen en handvaardigheid en een maand of zes voor de klas stapte hij in het kunstenaarsbestaan. Schrijven, tekenen, schilderen, etsen, aquarellen, muziek maken: een keuze voor het een sluit het andere uit. Dus waarom zou je kiezen?
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				de laatste die van het schrijven kan leven. Het internet heeft veel kapotgemaakt, vind ik.’ 

				Heeft het onderdeel begrijpend lezen er misschien ook iets mee te maken?

				‘Nou, hier maak je een terecht punt. Dat begrijpend lezen vind ik om te schieten! Mijn dochter moet dingen leren die ik zelf niet kan. Ik kan bijvoorbeeld niet ontleden, maar is dat erg? Nee. En ik hoef ook niet te weten wat signaalwoorden zijn. Dat onder-deel haalt elke lol uit het lezen. En dat zal iedere schrijver beamen. Begin de school-dag liever met drie kwartier lezen. Gewoon lezen, in de klas, dat zou veel beter zijn.’

				Welke schrijver lees jij zelf graag?

				‘Er is een schrijver van wie ik al zijn werk fantastisch vind. Daniel Kehlmann. Het Meten van de Wereld vind ik een geweldig boek. Maar ook Roem is behoorlijk briljant en geestig geschreven. Alles van Sjoerd Kuyper vind ik ook ontzettend goed. Ted van Lieshout en Joukje Akveld, ook volle-dig schitterend.’

				Heb jij nog dromen?

				‘Naarmate je ouder wordt, leef je meer op je herinneringen dan op je dromen. Logisch, omdat het deel dat je nog gaat afleggen langzamerhand wordt ingekort.’ 

				Je wilde ooit muzikant worden. Geen droom meer over een verlate carrière als popzanger?

				‘Nee. Paolo Conte is voor zover ik weet de enige die op late leeftijd wist door te breken als zanger.’

				Maar in een droom kan alles.

				‘In dat geval zou ik ergens in een stil gebied alleen maar willen schilderen.’
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				Cunk on Everything

				Philomena Cunk

				John Murray Press

				Een parodie op een encyclopedie door Philomena Cunk, bekend van haar Netflix mockumentary Cunk on Earth. In dit boek vraagt ze zich af: waarom zijn er zoveel boeken? Zou er niet beter maar eentje kunnen zijn? Dit is dat ene boek geworden – een encyclopedie van alle menselijke kennis die er toe doet, volgens Cunk...

				Treinen en Kamers

				Annelies Verbeke

				De Geus

				Geïnspireerd door bekende en min-der bekende meesterwerken van vóór 1900 vervlecht Verbeke in vijf-tien verhalen ruim vier millennia literatuur uit de hele wereld. Ze past haar stijl en toon moeiteloos aan aan haar inspiratiebronnen, van wester-se hoogtepunten tot klassieke verha-len uit Azië en het Midden-Oosten, zonder daarbij haar eigen stem en onmiskenbare humor te verliezen.

				De eerste bloem-lezing van de Nederlandse poëzie 

				Tsead Bruinja

				Querido

				Met deze bundel vraagt Tsead Bruinja aandacht voor poëzie in alle talen die ons Koninkrijk telt.Denk naast Nederlands aan ‘Fries, Limburgs, streektalen, de talen van Caraïbisch Nederland en de talen van immigranten uit heel de wereld die hier hun verhalen en gedichten schrijven’ (Tzum).
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				Bij wijze van leven

				Hedda Martens

				Querido

				De personages in deze verhalen komen allen in situaties terecht waarin ze ingewikkelde gevoelens niet kunnen ontlopen: en dat terwijl ze het zichzelf al nooit erg gemakke-lijk maakten. Toch vindt elk van hen uiteindelijk een oplossing, een hou-ding, een wijze van leven desnoods. Soms doen hun keuzes ongebrui-kelijk aan, maar tegelijkertijd ook herkenbaar, ergens. 

				De wûndere leafde fan Emine en Einte

				Willem Verf

				Afûk

				Einte is like fereale op Emine, as sy op him. Wêrom besiket er har dan dochs te ûntrinnen? Einte wrakselt mei de fraach: kin dat, mei dat, hat ien dy’t in moard ferswijt it rjocht om echt fan in oar minske te hâlden? Undertusken bringe sy bern grut, meitsje se suksesfol muzyk en wurde se meinommen troch de aktualiteit en de famyljeskiednis.

				Kassa 19

				Claire-Louise Bennet

				Koppernik

				Over de ontwikkeling van de verbeel-dingskracht en het schrijverschap van een jonge vrouw, beschreven in een bijzondere, meeslepende stijl met over elkaar heen buitelende indrukken, invallen, gedachten en emoties. Kassa 19 is een levendige en betoverende reis door de kleine trau-ma’s en triomfen die ons definiëren – als lezers, als schrijvers, als mensen.
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				Sanne Rosa Knijpstra (1995) út Beetstersweach is in jonge, entûsjaste striptekener, dy’t wurket ûnder de namme sanrosart. Se rûne yn 2020 har stúdzje Comic Design oan ArtEZ yn Zwolle ôf mei in stripdebút yn Nieuwe Garde fan 9e Kunst en dielname oan de eksposysje mei deselde namme op Quai des Bulle, Saint-Malo, Frankryk. 

			

		

		
			
				Sanne makke ûnder mear de striprige Toet foar bern fan 7-10 jier en is lid fan stripkollektyf De Noorderlingen. Se stribbet nei in better ymago fan strips. Dit docht se ûnder mear troch ynformative strips te meitsjen dy’t minsken mei in taalefterstân helpe om yngewikkelde ynformaasje te begripen.
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				In lêzer yn in groep Elisabeth Rekker

				Elisabeth (32) die har master yn Ingelân, bleau hingjen foar wurk en leafde, ferhuze nei Nij Seelân en woe doe’t se weromkaam der yn Fryslân wer wat tuskenkomme. By tafal seach se op senia.nl dat se by in Ingelsktalige lêsklup yn Ljouwert noch minsken soch-ten. In lêsklup wie nij foar har. Wat har oansprekt oan in lêsklup is dat je boeken lêze dy’t je sels net útsykje én dat je it der oer hawwe kinne. En dat je dus oare minsken tsjinkomme. Mei oare eftergrûnen en perspektiven. Mei elts harren ferhaal. Oer de wrâld, of oer persoanlike dingen. Troch de boeken diele se fer-halen mei elkoar. Dat bringt moaie petearen op gong. It lêzen hat Elisabeth bot holpen by har taalgefoel. Se lies as bern al in hiel soad. Fynt it sûnt Netflix wol lêstiger om har te konsintrear-jen op in boek. Mar wol de ein fan in boek net misse, dus lêst altyd troch. In oersetting bringt de essinsje net altyd goed oer. Elisabeth fynt it dêrom it moaist om boeken te lêzen yn de taal dêr't se yn skreaun binne.

				Boeketips fan Elisabeth:

				Pip Williams - The Dictionary of Lost Words

				Maggie Shipstead - The Great Circle
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				Vier verschillende soorten lezers. Waarom lezen ze, waar en op welke manier?

			

		

		
			
				Portretten 

				van lezers
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				Een late lezer

				Harma Grupstra

				Harma (51) leerde pas lezen op haar 46ste. Altijd al wist ze dat ze er moeite mee had. Op school bracht ze veel tijd door op de gang. Weet van zichzelf dat ze niet makkelijk was, maar niemand vroeg ooit waarom iets niet lukte. Laaggeletterdheid was haar niet bekend. Het zou nooit wat worden in haar leven, kreeg ze veel te horen. Trots is ze dat ze er wel wat van weet te maken. Harma heeft een leuk leven opgebouwd met fijne vrienden om zich heen. Belde zelf een school op om alsnog te leren lezen. Haalde het hoogste niveau. Maar lezen is nog elke dag een strijd. Haar rijbewijs haalde ze, maar de navigatie gaat te snel om te lezen. Iets bestellen op een terras met een QR-code doet ze niet, dat is te moeilijk. Supermarkten die verpakkingen aanpassen zijn lastig. Je herkent de yoghurt niet meer als je het woord niet kent. Vorig jaar ging ze voor het eerst in haar leven naar een festival. Er is een wereld voor haar opengegaan sinds ze leest. Harma is taalambassadeur en wil andere laaggeletterden dol-graag helpen.

				Tip van Harma: lees meer over taalambassadeurs en laaggeletterdheid op www.a-b-c.nu
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				Tekst Thea van der Schaaf

				Foto’s Natalia Balanina
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				Een publicerende lezerJaap Friso

				Jaap (55) leest iedere dag en dat is ook altijd al zo geweest. Hij keek liever in een boek dan naar buiten volgens zijn moeder. Had vroeger dan ook altijd al een boek bij zich, en dat is nog zo. Zijn grootste nachtmerrie is dat hij niet genoeg boeken bij zich heeft op vakantie. Leest vooral kinderboeken en jeugdliteratuur, omdat het zijn werk is. Publiceert over die boeken en maakt er podcasts over. Vindt dat de stap van een zekere truttigheid naar geëmancipeerde kinderboeken die echt midden in de wereld staan wel gemaakt is. Zit in een Whatsapp-leesgroep. Heeft altijd een potlood in de aanslag om aantekeningen te kunnen maken, maar vindt het soms ook fijn om eens niet van alles van een boek te hoeven vinden. Is nu de nieuwe Gerbrand Bakker aan het le-zen. Vindt het fijn dat een boek gelaagd is, en meeslepend. Of dat het je aan het denken zet, of dat je er iets aan overhoudt. Dat er niet alleen maar staat wat er staat, maar dat er nog iets achter de woorden zit.

				Boekentip van Jaap:

				Annejan Mieras - Het kleine heelal (10+)

				Raaf woont noodgedwongen op een camping met haar moeder. De vader is plotseling verdwenen. ‘Een heel fijn gelaagd kinderboek, waarin zowel avontuur zit als allerlei dingen om over na te denken. Mooi secuur geschreven.’
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				In lêzer dy’t skriuwtGertrud Palstra

				Gertrud (61) begûn as lyts famke al mei lêzen. Dat kaam troch har âldere sussen dy’t skoaltsje boartsje woenen. Koe dêrom al lêze foardat se echt op skoalle kaam. Is al har libben lang lid fan de biblioteek. Liet har sussen in boek ôfstimpelje as it noch net foar har leeftiid bedoeld wie. Gertrud ‘fret’ boeken, altyd al dien. Sit al 40 jier yn in lêsklup dy’t se gjin lêsklup neame mar in ‘vrou-wengroep’, dy’t eins in freondinnegroep is. Lêze en besprekke alle trije wiken in boek. In boek hat har wolris sa yn ’e macht dat se ûnder it itensieden noch oan it lêzen is. Lêst alle dagen. Skriuwt ek. Wie froeger echt in deiboekskriuwer, en brieven. Skriuwen is foar Gertrud in manier om grip te krijen op gedachten en gedach-tespinsels. Begûn mei lessen op de Skriuwersfakskoalle omdat se dat in freondinne tasein hie op har stjerbêd. Skreau in boek foar har. Soe noch graach har jeugd en dy fan har broers en susters yn moaie ferhalen fêstlizze wolle. Wol graach skriuwe sa’t se ek it leafst lêst: dat it har rekket, en it leafst ferrast.

				Boeketips fan Gertrud:

				Susan Fletcher - Eilanders

				Margaret Mazzantini - Ter wereld gekomen
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				Podcast Jaap 

				over dit boek: 
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				Het antwoord

			

		

		
			
				Tekst en illustratie Sanne van Balen

				Foto Wouter le Duc

			

		

		
			
				De laatste keer dat hij door een onbekend nummer uit het buitenland werd gebeld, was hem bijna een reeks encyclopedieën aangesmeerd. Nu laat hij de telefoon trillen in zijn hand. Hij staat bij een tafel met diepe groeven in het hout, van die spleten waar rijstkorrels in kunnen verdwijnen. Al een uur dwaalt hij door een kringloopwinkel in Drachten zonder ergens naar op zoek te zijn. Iemand had hem verteld dat Drachten een van de beste kringloopwinkels van Ne-derland heeft. Heerlijk vindt hij het met zijn vingers spullen van anderen aan te raken. Slacentrifuges, stofzuigers met oranje ‘doet het’-stickers erop, bijzettafeltjes, afdruip-rekken, een stilstaande klok. 

			

		

		
			
				M kijkt naar het bericht dat oplicht vanaf het telefoonscherm, in witte letters staat er ‘u heeft één nieuw bericht’. Hij klikt en luistert naar de voicemail. De tijd die tus-sen het aanklikken van de voicemail en het wachten op de boodschap zit, vindt hij magisch. Alles is nog mogelijk, niets is nog gezegd. Elk antwoord kan nog gegeven worden. Het is een open plek in het bos. Een kruispunt zonder ANWB-paddenstoel. 

				‘is gecanceld, ik moet een nieuwe boeken. Misschien kom ik maandag. Kun je ook even kijken waar mijn verzekeringspas is’ Het is Femmy. Natuurlijk is het Femmy. Na-tuurlijk is haar telefoon gestolen. Natuurlijk komt ze vijf dagen later thuis. Maandag, 

			

		

		
			
				dat is pas over een kleine week. Hij wacht. Wacht tot ze nog een keer belt. Of een bericht stuurt. Natuurlijk doet ze dat niet. Hij draait zich om naar de tafels vol servies en koektrommels met pompeblêden.

				Hij stuurt Femmy geen reactie. M twijfelt steeds vaker over wat hij moet zeggen en vraagt zich af of de woorden die hij zegt wel hetzelfde zijn als de woorden die hij denkt. De stem in zijn hoofd klinkt zo an-ders dan die hardop, harder, afgebaken-der, scherp met iets puntigs. Alsof achter al zijn woorden de letter t zit. Femmy heeft een stralende stem, zo licht en glimmend als net gepoetst zilver in de grote bestek-
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				bakken vlakbij de kassa’s. M raakt met zijn handen de messen aan, zijn vingers maken vlekken op het zilver. Er zitten geen doffe randjes aan Femmy, ze kan hard schate-ren en ook heel goed schreeuwen. Er is nog nooit iemand geweest die haar niet hoorde als ze riep. M heeft het idee dat zijn stem het minder goed doet. Dat er scheuren in zijn woorden komen, alsof er onzichtbare afbreekstreepjes op willekeurige plekken verschijnen. 

				Als hij zijn naam moet zeggen, vragen de meeste mensen of hij het kan spellen.

				‘M’ 

				‘E m?’

				‘Nee de M van M.’

				‘Van Emma?’

				‘Nee alleen de letter m’

				‘Één letter?’

				‘Ja.’

				‘Mag dat wel?’

				‘Ja.’

				Misschien doordat zijn naam zo weinig letters bevat, heeft hij steeds minder te zeggen. Misschien doordat zijn naam nau-welijks een naam te noemen is. Het is een klank. Een teken. Soms is hij bang dat zijn stem helemaal zal verdwijnen. Dat het ge-luid opraakt. ‘Misschien kun je boksles ne-men,’ had Femmy gezegd. Die dacht dat het alleen een kwestie van zelfvertrouwen was. Dat hij niet lekker in zijn vel zat. Dat hij ge-zond moest eten, veel bewegen.

				Terwijl hij naar een staande lamp zonder peertje kijkt, denkt hij na over de afge-lopen week. Hij is woordvoerder voor de gemeente en misschien wordt het tijd ont-slag te nemen. Een ongewenste stilte is niet zonder geluid, het klinkt als het ruisen van de wieken van een windmolen. Met sla-gen, alsof er ergens een kink in de kabel zit. Wie tijdens persconferenties tegenover hem zit, durft hem nauwelijks aan te kijken. Hun ogen schieten van links naar rechts, mondhoeken trekken. Ze schuiven met hun benen, ze trekken hun wenkbrauwen op. Alsof ze vanuit de verte toekijken hoe een auto-ongeluk op een andere weghelft gebeurt. Zijn baas heeft hem gezegd meer van tevoren op te schrijven, maar hij weet dat dat het probleem niet is. Natuurlijk zou hij wel willen spreken, hij zou hele boeken willen schrijven. Liedjes willen maken, zin-gen, schreeuwen.

			

		

		
			
				Hij wist de voicemail. Langzaam loopt hij verder langs de bankstellen richting de speelgoedhoek en knikt naar iemand die niet terug knikt maar in een doos met strandschepjes begint te rommelen. Kring-loopwinkels ruiken allemaal hetzelfde, naar spullen. Spullen met vettig stof, aan-gekoekte herinneringen en lagen onbruik-bare inwisselbaarheid. Een plastic glijbaan, een rode slee, een teddybeer zonder neus. Spullen die ooit betekenis hadden voor ie-mand en nu afgedankt zijn, liggen te wach-ten op een nieuwe eigenaar. 

				Dan staat hij bij de elektra-afdeling met zijn vingers kabels apparaten in en uit te volgen. Een klein zwart voorwerp trekt zijn aandacht. Verstopt tussen snoeren, stek-kers en telefoons ligt het daar: een ant-woordapparaat. Het heeft een speaker, een krullende stroomkabel, zeven knoppen en een telwerkje. Zonder te twijfelen neemt hij het apparaat mee.

				Hij rijdt over de vele rotondes in Drachten met het antwoordapparaat naast zich op de bijrijdersstoel. Het apparaat schuift mee in de bochten, maar doet verder niets. Hij stelt zich voor hoe er een bericht op staat dat de beoogde ontvanger nooit heeft bereikt. Hij stelt zich voor dat degene aan wie de stem toebehoorde misschien zelfs al over-leden is. Is dat dan leven na de dood?

			

		

		
			[image: ]
		

		
			
				Misschien krijgt hij een stem te horen die hem een teken geeft. Een stem die hem zegt wat hij moet doen. Die hem zegt wat hij moet zeggen.

				M komt thuis en zet het antwoordapparaat op de grond. Nieuwsgierig kijkt hij naar het menuscherm terwijl hij de stekker in het stopcontact steekt. Er gaat een groen lamp-je aan, hij leest het cijfer nul. Dit had hij niet verwacht. M drukt op de afspeelknop en probeert iets te horen in de stilte die klinkt. De stilte aan het eind van een telefoonge-sprek is minder leeg dan een stille ruimte. Minder dan stiltes die vallen midden in een gesprek, stiltes tijdens een lezing, stiltes in een stiltecoupé. Hij kijkt om zich heen, de gordijnen zijn half gesloten, de voordeur is op slot. Voorzichtig verplaatst hij zijn vin-ger naar de opnameknop. Het enige wat hij hoeft te doen, is de knop indrukken
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				Sanne van Balen (Boornbergum, 1994) is schrijver en beeldend kunstenaar. Gefascineerd door de werking van taal en de wijze waarop taal vorm krijgt in meer dan alleen tekst, maakt ze essayistisch proza en poëtische installaties. Sanne studeerde Nederlandse letterkunde aan de UvA en Beeld&taal aan de Gerrit Rietveld Academie. Van 2012-2014 was ze de eerste gemeentedichter van Smallingerland. Ze gaf in eigen beheer de novelle Blak Water uit en in 2024 verschijnt haar debuutroman bij Uitgeverij Podium. Ze publiceerde onder meer in De Internet Gids, op Mister Motley en platform Hard//hoofd. 
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				Jasper en zijn knecht

				Gerbrand Bakker

				De Arbeiderspers

				Geen nieuw boek, wel een must-read over het schrijverschap. Gerbrand Bakker vertelt over zijn afkeer van het schrijven in 2012 en zijn ‘vlucht’ naar Duitsland. Jasper is de dwarse hond die hem daar ge-zelschap houdt. Tzum: ‘De mening van Bakker over het schrijverschap is ontwapenend, laconiek, van een groot doe-maar-gewoon-gehalte.’

				Xerox

				Fien Veldman

				Atlas Contact

				De in Leeuwarden geboren Fien Veldman schreef vorig jaar een kort verhaal voor LETTER. Kortgeleden debuteerde ze met Xerox, waarin ze volgens Het Parool ‘scherp en ko-misch schrijft en observeert’. In een Europese stad print een klanten-servicemedewerker brieven. Uit wanhoop over een anoniem pakket begint ze tegen haar haperende printer te praten.

				Erfskip – de saga fan Ubba Skylding

				Willem Schoorstra

				Het Nieuwe Kanaal

				Mei ûnbegrinzge ferbyldingskrêft sketst Schoorstra in byld fan de ier-midsiuwske wrâld, dêr’t de Frys-ke Ubba yn omdoarmet. Ubba moat yn syn jonge jierren syn thús op Grut Bjinthiem (Hegebeintum) ferlitte en bejout him ûnder hearskers en keningen lykas Redbad II mar ek ûnder ûndeaden en oare meunsterli-ke skepsels. In epyske, avontuerlike, histoaryske fertelling.
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				De diepst verbor-gen herinnering van de mens

				Mohammed Mbougar Sarr

				Atlas Contact

				Als de jonge Senegalese, in Parijs woonachtige schrijver Diégane Faye een legendarische literaire klassieker uit 1938 in handen krijgt, móét hij de mysterieuze schrijver ervan zien te vinden. Deze labyrintische zoektocht voert Diégane naar Senegal, Frank-rijk en Argentinië, in een verslavend verhaal dat verweven is met de com-plexe erfenis van het kolonialisme.

				Het gouden uur

				Wytske Versteeg

				Querido

				Toen Het gouden uur afgelopen najaar verscheen, noemde NRC de roman ‘de meest waardevolle literaire bij-sluiter bij de actualiteit (..) die dit najaar het licht zal zien’. De levens van oud-soldaat Tarik, asielzoeker Ahmad en hulpverleenster Mari ra-ken verweven in deze schrijnende roman over hoe ingewikkeld het is om het goede te doen. 

				Nachtskriuwer

				Jannie Regnerus (oersetting Jetske Bilker)

				Bornmeer

				Keunstrestaurateur Hannah herkent yn de poëzij fan Blynman har ei-gen jeugdoantinkens oan de Fryske Waadkust. Se reizget him achternei nei it Waadeilân dêr’t er alle sim-mers kampearret. Yn yntime petea-ren ûndersykje se de wurking fan it ûnthâld en de ferbylding. In leafde-fol ferhaal oer ljocht en tsjuster, sjen en fiele, basearre op moetings mei Tsjêbbe Hettinga.
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				‘De e-reader heeft mijn leesleven gered’

			

		

		
			
				Eva Koreman (1984) is radiomaker bij NPO 3FM en NPO Radio 1, onder meer van VPRO’s Een Uur Cultuur. Ze deed mee aan De Slimste Mens en was te zien in Expeditie Robinson. In een ander leven was ze drummer, lid van het Feministisch Alcoholisch Verbond en haalde ze een Bachelor Bèta-gamma (met een major sociologie) en een paaldanscertificaat. Ze heeft een indrukwekkende vinylverzameling en is een verwoed boekenlezer. We spreken Eva in Amsterdam over onder meer Stephen King, hyperfocus, de e-reader en leesrituelen.
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					tip voor kinderen: 

					Matthew Forsythe 

					Pokko heeft een trommel (2020)

					Lees wat Eva vertelt over deze boeken op leeuwardencityofliterature.nl

				

			

		
		
			
				Jeff VanderMeerAnnihilation (2014)

				Stephen King11/22/63 (2011)

				Torrey PetersDetransition, Baby (2021)

				Gabrielle ZevinTomorrow, and Tomorrow, 

				and Tomorrow (2022)

				David MitchellUtopia Avenue (2020)
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				Lees bijvoorbeeld maar eens The Institute uit 2019. Zo typisch King, maar tegelijk slaat hij hele nieuwe wegen in. Ik heb met mezelf de afspraak dat ik om de drie of vier boe-ken een King mag pakken, anders lees ik niets anders meer. Maar een schrijver waar ik ook van kan genieten is bijvoorbeeld Umberto Eco, hoewel ik die niet snel mid-den in de nacht zal lezen. Nou ja, aan deze twee enorm verschillende auteurs, en aan mijn Top-5, kun je denk ik wel zien hoe breed mijn belangstelling en smaak zijn.’

				Hoe en waar lees je?

				‘Vroeger reed ik paard en in de manege had je een hoekje met een kachel en boe-ken. Daar kon ik soms urenlang lezen, he-lemaal van de wereld, met die hyperfocus die je eigenlijk alleen als kind hebt. En er dan later achter komen dat mensen je al die tijd hebben lopen zoeken. Fantastisch. Toen ik jong was, las ik eigenlijk waar en wanneer ik maar kon. Maar dan komen in-eens een carrière, een relatie en het moe-derschap om de hoek kijken. Inmiddels lees ik eigenlijk alleen nog maar in bed, behal-ve tijdens vakanties. En hoe beter het boek, hoe vroeger ik naar bed ga. Tijdens mijn zwangerschap, twee jaar geleden, sliep ik slecht en heb ik een e-reader gekocht, mijn beste aankoop ooit. Het is geen telefoon hè, dus je wordt tijdens het lezen niet steeds afgeleid door andere zaken, zoals werk of socials. En je hoeft geen lampje aan te doen, waarmee je je partner of kind stoort. Sinds ik Een Uur Cultuur maak, waarvoor ik veel moet lezen, betekent dat helaas dat ik soms mijn werk mee naar bed neem. Maar daar staan ook voordelen tegenover: volgende week is Marion Pauw te gast en voordat haar nieuwe roman in de winkel ligt, lees ik die al lekker in mijn bedje. Een voorrecht. En ik kan je nu al vertellen: ze heeft het hem weer geflikt. Geweldig! Nou ja, hoe dan ook, de enige reden dat het me nog steeds lukt om zoveel te lezen, is de e-reader. En een boekenkast hebben we op onze 49 vierkante meter toch al niet meer sinds de leeskamer een kinderkamer werd.’

				Wat betekent lezen voor je?

				‘Het is een cadeau aan jezelf; je pakt je boek, je gaat een andere wereld in, weg van alles, van je werk, je relatie, je moe-derschap. Het is echt iets dat helemaal van jezelf is, zonder dat je iemand tekortdoet. 

			

		

		
			
				Heerlijk. En als je van lezen houdt, is wak-ker liggen ook niet meer zo frustrerend. Met een beetje geluk word je er ook nog slimmer van, hoewel dat voor mij geen voorwaar-de is om van een boek te genieten. Maar het mag natuurlijk wel, en soms geeft een roman mij nieuwe inzichten. Detransition, Baby van Torrey Peters bijvoorbeeld, dat ik recent las, heeft mijn kijk op het leven van transmensen beïnvloed. Daarover vertel ik meer in mijn Top 5.’

				Wat heb je voor rituelen? 

				‘Nou, als ik op vakantie ga mag ik één boek van tevoren kopen en één boek op het vliegveld. Als ik naar een boekwinkel ga, spreek ik met mezelf af wat ik mag be-steden: anders ga ik failliet. En zoals ik niet van een afgeladen bord met eten hou, word ik ook niet blij van een vol nachtkastje: geen stapels boeken daarop, anders gaat het als ‘moeten’ voelen. En nog een leuke tip: vraag voor je verjaardag eens aan je vrienden of ze je ‘hun’ favoriete boek willen geven. Zo leer je je vrienden beter kennen en je ont-snapt uit de dwingende en nog ‘jonge’ al-goritmen van de e-readerswereld. Zo krijg ik om onduidelijke redenen steeds de Seven Sisters-serie van Lucinda Riley aangera-den. Dat trekt me dus helemáál niet. Want ik vind echt niet alles goed hoor. Een boek als Eat Pray Love van Elizabeth Gilbert bij-voorbeeld: dat trok ik dus helemaal niet. Geprivilegieerd gezeik, gepresenteerd als iets uitzonderlijks. Mmm, ik zal me hier wel niet populair mee maken haha.’

				Ga je je zelf nog eens wagen aan het schrijven van een roman? 

				‘Ik denk het wel, maar ik onderschat het niet. Wat me zo moeilijk lijkt – en wat ik enorm bewonder aan mijn favoriete au-teurs – is om een verhaal te vertellen dat helemaal is losgezongen van je eigen leven en van de werkelijkheid om je heen. Zoals de geweldige Jeff VanderMeer – hij staat in mijn Top 5 – die letterlijk een buitenaards soort fantasie heeft, zodat ik me afvraag welke paden en verbindingen hij eigenlijk in zijn hersenen heeft liggen. Dus ja, ik zou heel graag een roman schrijven, ik heb het idee voor een verhaal ook al liggen, ik heb alleen nog geen einde. En geen tijd. Want schrijven is een vak dat 100% toewijding vraagt. Maar dat boek komt er.’

			

		

		
			
				Met dank aan BUNK 

				Amsterdam voor de fotolocatie

			

		

		
			
				Wanneer begon je met lezen?

				‘Ik kan me geen leven zonder boeken her-inneren. Als jong meisje woonde ik met mijn ouders in Diemen-Noord, dat een bibliotheek met een bescheiden kinderafdeling had. Daar was ik al snel doorheen. Vanaf mijn achtste mocht ik zelf op woensdagmiddag op de fiets op pad en vond ik mezelf al snel terug op de volwassenenafdeling. Daar gingen letterlijk werelden voor me open. Ik had al wel Roald Dahl en Thea Beckman gelezen, en wist in-middels dat ik een voorkeur had voor span-nende boeken, maar ik wilde meer. Dus de eerste titels die ik meenam waren The Vision van Dean R. Koontz en Cuyo van Stephen King, boeken voor volwassenen. Ik wist niet wat ik meemaakte, hele nachten las ik door. Hooked. Nadat mijn moeder met de bibliothe-caresse had gepraat, mocht ik volwassenen-boeken blijven lenen. Toen was het hek he-lemaal van de dam. Het was eigenlijk net te hoog gegrepen wat ik las, maar dat maakte het juist zo opwindend. Er stonden woorden in die boeken waarvan ik niet precies wist wat ze betekenden, maar waarvan ik wel besefte dat ik ze niet aan mijn ouders kon vragen haha.’

				Ben je altijd zo veel blijven lezen?

				‘Rond mijn vijftiende werd ik voor het eerst verliefd en ontdekte ik het uitgaan. Drinken en feesten kon in die tijd gewoon nog lekker ongecontroleerd, dus het lezen verdween naar de achtergrond. Er waren andere zaken die ontdekt moesten worden. Daarna ging ik studeren, dus ik denk dat ik van pak hem beet mijn vijftiende tot mijn vijfentwintigste weinig voor mijn plezier heb gelezen. Maar daarna had ik het weer snel te pakken.’

				Bij welke genres en schrijvers ben je in de loop der jaren terechtgekomen?

				‘Mijn liefde voor Stephen King is altijd ge-bleven. Die man wordt per boek nog steeds beter en vindt zichzelf steeds opnieuw uit. 
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				Zes redenen om 

				het lezen te laten

			

		

		
			
				Lezen is goed voor je. Het scherpt je geest, verlengt je leven, kalmeert de zenuwen. Blablabla, het zal wel. Laat het lezen maar lekker over aan een ander! Wat is jouw reden om niet te lezen?

			

		

		
			
				
					Geen tijd

					Naast werk of studie slurpen vooral telefoon en televisie al je aandacht op. Hoe vind je toch die leestijd, buiten de vakanties om? Een paar tips. 1. Sleep je (e-)boek altijd mee. Ergens even wachten? Niet swipen, naar bladeren! 2. Lees één boek tegelijk. Dan zit je er echt in en wil je doorlezen. 3. Kies een vast leesmoment. Altijd voor het slapengaan, standaard in de trein, bij je ontbijt. Regelmaat laat je leesmeters maken.
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					Geen stijl

					Lezen duf? Een boek onder je arm niet cool? Pas op, je doet ‘de lezer’ tekort. Er zijn namelijk heel veel soorten lezers. Van ‘De Aldoorlezer’ die bussen mist tot ‘De Ulixes-lezer’ die klas-siekers puur voor zijn/haar imago etaleert (zie ‘Welk type lezer ben jij’ op hebban.nl). Besef: een boek onderstreept wie je bent én is een perfecte gespreksstarter!
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					Geen geld

					Boeken duur? Een lidmaatschap van de bibliotheek is zeer betaal-baar (en onder de 18 zelfs gratis). Op rommelmarkten, weggeefplekken, in kringloopwinkels, antiquariaten en mini-biebs kun je daarnaast goedkope of gra-tis parels vinden. Hoe? Google op ‘goede kringloop boeken’ en kom bijvoorbeeld terecht bij Hart in Friesland (Drachten) of de Kuubskist (Lemmer). Ga er doorde-weeks heen, liefst vlak na een bijvulmo-ment. Neem een lijstje mee van klassiekers en auteurs die je graag wilt lezen. En: neem de tijd!
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					Geen idee

					Geeft het lezen jou geen lol? Of vind je het lastig kiezen uit de ruim 10.000 boeken die er alleen al in het Nederlands jaarlijks verschijnen? Vraag advies in boekwinkel of bieb voor ti-tels die bij je passen. De Culturele Apotheek (zie p.5 en 30) schrijft zelfs leesrecepten uit. Wat ook helpt is een leesclub. Je leest hetzelfde boek en wisselt ervaringen uit. Nog een tip: boek niet leuk? Leg weg!
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					Geen talent

					Lezen kan lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of van huis uit een andere taal spreekt. Misschien is samenlezen dan wat voor jou. Tegelijk dezelfde tekst lezen en er over praten. Dat helpt bij het lezen en is gezellig bovendien. In januari 2024 starten we met samenleesgroepen in heel Fryslân. Zie de agenda op pagina 30 en 31.
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					Geen kans

					Ben je aan huis gekluisterd of woon je niet in de buurt van een (kan-toor)boekhandel of bibliotheek? Ook dan zijn boeken binnen handbereik. Los van de bezorgopties van deze ‘dea-lers’, kun je natuurlijk ook uitstekend onli-ne je leesvoer bemachtigen. Of het nu een e-book of luisterboek is (bijvoorbeeld via onlinebibliotheek.nl), de literatuur komt graag naar je toe.
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				Lievegedicht

				Joost Oomen

				Querido

				Schrijver, dichter en performer Joost Oomen stal het hart van het gro-te publiek door zijn deelname aan De Slimste Mens, waarna zijn shows op De Parade, Explore the North en Oerol een groot succes werden. Oomen blijft maar spelen en geven. En de lezer dan ook nog eens trak-teren op deze bundel vol overrom-pelende liefdespoëzie? Een niet te missen cadeau. 

				De beesten

				Gijs Wilbrink

				Thomas Rap

				Met De beesten schreef schrijver, mu-zikant en podcaster Gijs Wilbrink ‘een dijk van een debuutroman’, al-dus De Volkskrant. We volgen de jonge feministe Isa Keller die terug-keert naar de Achterhoek om haar vermiste vader te zoeken. Een roman over familie en afkomst, stad en plat-teland, religie en activisme, kunst en motocross. 

				Het geluk van de wandelaar

				Stephen Graham

				Uitgeverij Oevers

				Dit boek, oorspronkelijk uit 1926, is voor iedereen die ervan droomt op pad te gaan met alleen grote ideeën en een plunjezak vol eerste levens-behoeften. NRC noemde de verha-len ‘heel praktisch en heel geestig’. Zo krijg je tips over dat ene boek dat je maar kunt meenemen. Heruitgave uit 2022, met voorwoord van schrij-ver en radiomaker Mathijs Deen.
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				Lampke

				Annet Schaap (oersetting Rymke Zijlstra)

				Afûk

				Oer geheimsinnige seewêzens en woeste piraten. Oer it Swarte Hûs fan de Admiraal en it meunster dat dêr miskien wol wennet. Oer Lamp-ke, de dochter fan de fjoertoerwach-ter, dy’t alle jûnen it fjoertoerljocht oanstekt. Mar foaral giet Lampke oer dapper wêze en mear kinne as datst oait tocht hiest. In modern en tage-lyk tiidleas mearke.

				Drang

				Kate Zambreno

				Koppernik

				Terwijl een Amerikaanse schrijf-ster werkt aan haar langverwachte roman, raakt ze volledig afgeleid. Ze gaat op in het fotograferen van buurtbewoners, het rondspoken in boekwinkels en het vastleggen van haar gedachten. Dan blijkt ze zwan-ger en zijn er twee ‘due dates’: die van het boek en die van de baby. Drang documenteert de weg naar beide bevallingen.

				Skaadhûn

				Syds Wiersma

				Hispel

				In ferskaat oan tema’s komt yn diz-ze fyfde bondel fan Syds Wiersma oan bod. Mar altyd hat de dich-ter in skaadhûn om him hinne: as wyspelsturtsjende muze, in hazze-wyn út it ferline, mei blikkerjende tosken yn it no, of mei ôfjage earen op romte en tiid. LC: ‘Skaadhûn (...) is skreaun mei eigensinnige oertsjû-ging, in brede blik en kennis fan it skaad’.
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				Yllustraasje Tsjisse Talsma
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				Mei boeken reizgest troch de wrâld. Soms letterlik, as lêzer mei in koffer fol lêsfoer of as skriuwer op residinsje. Faak ek figuerlik, omdatst al skriuwend of lêzend yn dyn holle rûnom komme kinst. Oersette boeken litte dy boppedat sûnder barriêre yn ’e kunde komme mei oare lannen en kultueren. Dyn boek as reisgids, hoe geweldich.

			

		

		
			
				wrâld

			

		

		
			
				Hast de helte fan de Nederlanners grypt wykliks nei in boek. Yn trochsneed lêze wy 5,7 drukte en 3,3 digitale boeken yn it jier. Frije tiid, lykas fakânsje, stimulearret lêzen en lêzen draacht op har bar by oan it ûntstressen!
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				De measte minsken lêze boeken út eigen lân of taalgebiet. De Britske skriuwster Ann Morgan ûntduts har bline flek foar de wrâld dêrbûten. Yn in jier tiid lies se in boek út alle 196 lannen fan ’e wrâld. Untdek har lêsreis: go.ted.com/readtheworld

			

		

		
			
				Boekhannels en biblioteken kinne op harsels al bysûndere bestimmingen wêze. Wat tochtest fan de kleasterbiblioteek fan El Escorial (UNESCO-wrâlderfgoed) yn Spanje en de strakke stedsbiblioteek yn Stuttgart? Of ferjit de tiid yn de seis ferdjippingen fan Cărturești Carusel yn Boekarest, de Harry Potter-style Livraria Lello yn Porto of Leakey's Bookshop grôtfol twaddehâns boeken yn Inverness.

			

		

		
			
				 

				Faaks komst op sa’n plak wol oerset wurk tsjin fan Neder-lânske skriuwers. De kâns op ‘in’ Cees Nooteboom of Harry Mulisch is it grutst. Berneboekeskriuwer Edward van de Vendel is populêr yn Súd-Afrika en Dick Bruna’s Nijntje is al jierren big in Japan. En Fryske skriuwers? Op de Faeröer eilannen fynst de oersette berneboeken fan Mirjam van Houten. De gedichten fan ûnder mear Tsead Bruinja, Elmar Kuiper en Eeltsje Hettinga binne der yn ferskate talen.
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				Werklik fuort

			

		

		
			
				Twa houten peallen yn de grûn, dêrtusken in wyt lekken spand en yn dat lekken in grut fjouwerkant gat knipt: Cinema Silen-zioso. Dêrmei begjint Stilte is mijn moedertaal, in boek fan de Eritrees-Etiopyske skriuwer Sulaiman Addonia. 

				De bioskoop stiet op it hiem fan Jamal, dy’t op in heuvel wennet. Troch it gat hinne hat er it sicht op de hut fan Saba.Sy wennet, lykas alle oaren, yn de bedelte.Hy sjocht de moaie jonge frou at se der drok is mei alderhanne wurk, en ek beglûpt er har wannear’t se dingen docht dêr’t gjin-ien wat mei noadich hat. Hy is sels tsjûge fan de kear dat har mem har beethâlde moat en de froedfrou har ferdomme mei in skearmes snije sil. ‘Wolst in hoer wurde?’ bite se har ta.

				Hy sjocht mear as dat der te sjen is. It finster op de heuvel is in gateway foar de geast.

				Der komme minsken nei him ta. Ut es-kapisme of ferdivedaasjeneed wolle se ek wolris in film sjen. Of ien meitsje. Achter it gat yn it lekken stiet in kleure plestik stoel. Wa’t wol kin dêrop sitten gean en in foarstelling jaan. Sjonge, dûnsje, jam-merje, dreame, fertelle oer froeger, thús. Salang’t de foarstelling duorret, wurdt wat wie wer wat is. De minsken sille witte dat dit yllúzje is, mar wat jout it. It libben hat sûnt se op ’e drift binne alle werklikheid ferlern. Dat dêr beneden, yn dat laby-rint fan hutten en steechjes, mei neat as sân en stof, mei de lucht fan skyt en miich, mei mielen fan sardyntsjes, molkepoeier en rys, is wier safolle werkliker net: as tusken-wrâld, dit flechtlingekamp yn Soedan.

				De measte minsken komme út Tigray, de hite grûn yn it noarden fan Etiopië, tsjin de grins mei Eritrea. De boel stiet dêr foar de safolste kear yn ’e brân, want wêr rint de grins no krekt? In protte minsken binne woartele yn beide lannen, wat dizze bruor-re-oarloch ta in boargeroarloch makket, de ûnfertarberste fan alle konflikten. 

				Ik sjoch hoe’t se oankomme nei in lan-

			

		

		
			
				ge reis, it earste stik op kamielen, dan yn trucks, de eagen leech. Tusken al dy min-sken falt my in lyts jonkje op, dat fuort-draaft en as in hokkeling begjint te bokken. In wat âlder famke ropt him en bringt him werom nei heit en mem. Ik ferbyldzje my hoe’t se dêr steane yn it sân en it stof: de man dy’t ik ken, syn frou, de fjouwer bern, it guod dat se meinimme koenen fan hûs neatsizzend om harren hinne. Se moatte in lege hut sykje, se moatte sliepe, mar se fer-roere gjin fin. Dan begjint it jonkje te gûlen. Eefkes letter lizze se op tekkens op ’e keale grûn fan in hut dy’t noch leechstie. Heit en mem dogge gjin each ticht. De nacht is as swarte koarts. Yn de iere moarn sjogge se troch de skreven fan it reiden tek de ûn-mjitlike himel. Ik knyp myn eagen ticht en betink hoe’t se dan opgean yn dy grinsleaze romte, even de doar út rinne, de blommen fan de tulpebeam rûke, nei de merk gean, in praatsje meitsje mei de imam, de sinne skynt. Mar it is yn in eachwink foarby, de loft lûkt ticht, de loft wêryn’t de geast mar ek it ûnthâld tahâldt.

				Wer sitte se binnen mei harren sei-zen op my te wachtsjen. Ik jou de heit en de mem in hân en ik sis hoi tsjin de bern. De telefyzje stiet oan. Al Jazeera. Se wolle dat ik oansko by de itenstafel. De mem – se draacht in kettinkje mei in krúske – set in grutte panne mei iten del, dêr’t ik fan begryp dat it in stoofpot is mei hin. Se jout my der injera by, in wat soerige pankoek. Mei de stikken dy’t ik dêrfan ôfskuor, gryp ik lytse bytsjes út de stoofpot. Toe mar, tsjutte se, toe mar, yt mear. As ik genôch hân ha, skept de mem wat oerbleaun is yn in plestik bakje. Yn in oar bakje stoppet se wat pankoeken. Dy krij ik aanst mei, as ik wer fuortgean, foar thús. 

				Earst pakt de heit in map mei paperas-sen. Hy kin se net lêze. Ik wol. Myn eagen sjitte oer de rigels. Se ha in probleem. Se meie hjir net bliuwe. Hy komt út Etiopië, syn frou út Eritrea, mar se kinne it net bewi-ze. Se binne achttjintûzen dollar én harren 

			

		

		
			
				identiteitspapieren kwytrekke oan in ‘reis-agint’ yn Soedan. As se werom moatte, dan komt hy har lân net yn en sy sines net. En hoe moat it dan mei de bern? Hoe komt it mei de fammen? Der binne dêr froedfrou-wen mei skearmessen! 

				Ien fan de fammen komt nei my ta. Se seit ‘kijk, meester’ en lit my in blêd mei rek-kensommen sjen. Deselde as dy’t we hjoed oefene ha. Se hat der sels krollen by set en ‘goed zo’. Ik jou har in high five. ‘She is doing well,’ sis ik tsjin de âlders en stek in tomme op.

				As ik it terrein ferlit, stek ik de hân op nei de coa-meiwurker yn syn kantoarke. Foardat ik de motor fan de auto start, sjoch ik noch in skoftsje troch it foarrút nei de wenunits en nei de bern dy’t dêr omfyt-se en basketbalje en nei in groepke frou-wen yn waarme jassen oer harren jurken. Kamielen krije wetter út in put. Wer begjin ik oan de lange reis nei hûs. 

			

		

		
			
				Tekst Jack de Boer

				Yllustraasjes Marijke Buurlage
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				Jack de Boer (1966) groeide twatalich op yn Burgum. As learkrêft spesjaal basisûnderwiis wurke er sawat tsien jier yn Amsterdam en sûnt 2002 sûnder ûnderbrekking yn Frjentsjer. Hy kombinearret it dosint-wêzen mei skriuwen. Oan syn literêr debút yn 2020, de essaybondel De gelukkigste klas, giene in reisboek en in biografy foarôf. Suver tagelyk ferskynde Eachwiid, in biografyske skets fan de Fryske skilder Rein Halbersma.

				 

				Marijke Buurlage (1989) is yllustrator en wennet yn Ternaard. Sy studearre yn 2013 ôf oan Academie Minerva en wurket sûnt dy tiid as freelance yllustrator. Har wurk is libben, luchtich en boartlik, wêrby’t bisten en planten har favorite ûnderwerpen binne. Marijke wurket foaral oan redaksjonele yllustraasjes foar tydskriften, berneboeken, posters en apps. Dêrneist makket se autonoom wurk.

			

		

		
			
				
					Deze tekst lees je in het Nederlands op leeuwardencityofliterature.nl
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				Favoriete leesplekken

				van LETTER-lezers

			

		

		
			
				
					Tijdens het reizen

					In de trein, het beste buiten de spits. Op de achterbank van de auto. Met een luisterboek op de fiets. Op een perron, bij de halte: lezen is het ideale wachten.

				

			

			
				
					Langs het honkbalveld

				

			

			
				
					Onder de tafel

				

			

			
				
					In het linker hoekje van onze bank

				

			

			
				
					Aan onze brede vensterbank voor het raam, liefst op een stille, vroege en zonnige ochtend

				

			

			
				
					Op een van de vele plekken in dbieb in Leeuwarden, ideaal met een koffie erbij

				

			

			
				
					Opgekruld in mijn leesfauteuil naast de houtkachel (of die nu brandt of niet)

				

			

			
				
					In bed

					Voor het slapengaan. Tot veel te laat. Op zondagochtend. Of liever nog op een doordeweekse dag, stiekem, als iedereen al andere dingen aan het doen is. Gordijnen dicht, kat erbij, samen spinnen. 

				

			

			
				
					In bad

					Liefst een niet al te duur boek (of een e-reader die tegen wat water kan). Op een badplank, tegen het nat worden (kan er ook een wijntje bij). Of op een omgekeerd skateboard, werkt top. 

				

			

			
				
					In de tuin

					Tussen het groen, met het gekwetter van vogels als soundscape. In de hangmat! In de schommelstoel, naast de passiebloemen. Op de loungebank, ultiem genieten. Languit in het gras, met appelboom als ruggensteun.

				

			

			
				
					Buiten

					In een park. Op het strand. In de zon. In de schaduw van een boom, met enkel bosgeluiden om me heen. Op een bankje. Liggend op een handdoek. Gekabbel op de achtergrond. Honden, meeuwen, mensen.
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				In Praise of Good Bookstores

				Jeff Deutsch

				Princeton University Press

				Een liefdevol eerbetoon aan een van onze belangrijkste en meest bedreig-de maatschappelijke instellingen. In het tijdperk van winkelen met één klik is dit geen gewone verdediging van goede boekhandels, maar een indringend pleidooi voor het belang en behoud van deze essentiële oor-den die ontdekkingen, houvast en verrijking bieden.

				Het laatste 

				voorjaar

				Minke Douwesz

				Van Oorschot

				Ese Jelles, lerares Duits, zegt van de ene op de andere dag haar baan op en stapt op de fiets. Naarmate haar verre reis vordert wordt duidelijk wat er speelt. Friesch Dagblad: ‘De ver-latenheid van het kale landschap is illustratief voor haar gemoedsge-steldheid. Minke Douwesz schrijft met veel detail, maar verveelt geen moment. Een prachtig boek.’

				De Pool

				J.M. Coetzee

				Cossee

				Hij is een Poolse pianist. Zij zit in het organisatiecomité dat hem voor een concert heeft uitgenodigd in Barce-lona. Beatrix kan het slechte Engels van de Pool nauwelijks verstaan, zijn vertolking van Chopin vond ze ook waardeloos. Maar hij raakt hals-overkop verliefd op haar. Kan ze zijn avances blijven afweren? 
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				Winter in Sokcho

				Elisa Shua Dusapin

				Spectrum

				Sokcho is een toeristisch stadje op de grens tussen Zuid- en Noord-Korea. Een jonge Frans-Koreaanse vrouw werkt als receptioniste in een pension en krijgt een Franse car-toonist als gast. Hij wil inspiratie opdoen, zij wil hem het authentieke Korea tonen. Dusapin voert je moei-teloos mee naar het leven in het Korea van nu.

				Sjongsto mei my

				Amanda Gorman (oersetting Michelle Samba)

				Afûk

				In jong famke wiist it paad op in mu-zikale reis. Se freget de minsken dy’t se tsjinkomt om mei-inoar de wrâld in bytsje moaier te meitsjen. Dat is hielendal net sa dreech, sizze lêzers: ‘In hoopfol boek mei in ynspirear-jend en leafdefol boadskip.’ ‘Kleurryk en geskikt foar alle leeftiden.’ 

				Kyra

				Elske Schotanus

				Afûk

				Elske Schotanus is ien fan de bêste Fryske skriuwers. En net in boek fan har is gelyk. Kyra is in byldroman, dy’t yn taal en tekeningen fertelt oer corona en wat dat mei min-sken dwaan kin. Friesch Dagblad: ‘In bysûndere útjefte, dy’t op in boartlike en grimmitige wize in nije en ûnwisse tiid ferkent’. 
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				GEDICHT

			

		

		
			
				VANA VÕITLUS 

				ma olin kivi aga nüüd olen ma liivatera

				mis kriuksub rannas hammaste vahel 

				kui nahk on päikesest kõrvetavalt kuum 

				ja taevas nii kohutavalt sinine. ma olin

				pilv mis valgus laiali mis ei andnud ennast päriselt

				kätte sest et hirmus. olin lindude kriisked enne

				sügist olin õun mis hoidis kramplikult oksast kinni

				veel novembriski. aga nüüd olen vaevumärgatav 

				pudi esikuvaibal muidu nii korralikus kodus on alati

				üks väike vastik liivatera mis ei lahku krigisemata

				carolina pihelgas
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				DE ÂLDE STRIID

				ik wie in stien mar no bin ik in kerrel sân

				dy't knarst tusken de tosken op it strân

				as de hûd gleon fan sinne brânt

				en de loft sa alderheislikste blau - ik wie 

				in wolk dy't harsels útrôle mar harsels net joech

				omdat it eng is. earder wie ik it sjongen fan de fûgels

				foar de hjerst wie ik in appel noch stûpjend oan de tûke

				yn novimber. mar no bin ik amper te fernimmen

				yn in fierder kreas opromme hûs leit altyd stof op it gongkleed

				ien rottich lyts kerreltsje sân dat net sûnder kreakjen ferdwynt

				oersetting: arjan hut
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				Carolina Pihelgas is een Estse schrijver, vertaler en redacteur die in april 2023 op residentie was in Leeuwarden. Ze werd na een ‘open call’ door Leeuwarden UNESCO City of Literature gekozen uit 85 schrijvers uit 21 landen. Carolina publiceerde zeven dichtbundels, in 2020 verscheen haar meest recente bundel Tuul polnud enam kellegi vastu (De wind was niet meer tegen iedereen). Haar poëzie gaat vaak over thema’s als geheugen, heimwee naar verloren werelden en mythologie. In 2022 publiceerde ze haar lovend ontvangen eerste roman Vaadates ööd (Kijkend naar de nacht).

				Dichter Arjan Hut (Drachten, 1976) begeleidde haar residentie en heeft met haar gewerkt aan de Friese vertalingen van haar gedichten over haar verblijf in Fryslân. 
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					Lees meer over de residentie

					van Carolina op 

					leeuwardencityofliterature.nl
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				PÜHAPÄEVAÕHTUL MATA HARI MAJA EES

				päikeselaik pärast päev läbi kestnud vihma. mineviku

				arhitektuur hakkab tasapisi hajuma. mõned kodud tulebki

				 

				maha jätta nad ei ole mind kunagi kaitsnud nende õhk soe

				aga läppunud. vaadata sõduritele otse silma saata teele

				 

				õhusuudlused otsima kaotatud kodu. ma sõlmin oma

				sõnad nende ümber nagu kombitsad nagu mere-

				 

				elukas. see laps oli tehtud kivist ja veest aga nüüd

				on ta nahk hakanud hingama õhtu toob tagasi

				 

				kõik mida ei mäleta tuleb tagasi hirm süü äng

				tahaksin endale andeks anda kõik need talved

				carolina pihelgas

			

		

		
			
				OP SNEINTEJÛN FOAR IT HÛS FAN MATA HARI

				in bytsje sinne nei in dei fan rein, stadichoan ferdwynt de

				arsjitektuer fan it ferline. guon hûzen binne boud om

				 

				achter te litten mei har smoarende waarmte ha se my nea

				beskerme. sjoch de soldaten rjocht yn ’e eagen en blaas

				 

				tútsjes dy’t sykje om it hûs dat ferlern gie. ik set myn namme der

				ûnder draai wurden om har hinne as tentakels as in skepsel

				 

				fan ’e see. in bern út wetter en stien mar no’t har hûd

				begjint te sykheljen bringt de jûn alles wat men ferjitte

				 

				woe werom de eangst it skuldgefoel de ûngerêstens

				ik soe mysels al dy winters ferjaan wolle

				oersetting: arjan hut

			

		

		
			
				Foto: Natalia Balanina
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				AGENDALeeuwarden City of Literature

			

		

		
			
				Literaire agenda

			

		

		
			
				septimber

				Schaafsessies

				Yn de simmerfakânsje dûke acht wurd-keunstners de studio yn mei in spesjaal gearstalde band. Harren eksperiment: Fryske wurdkeunst yn kombinaasje mei rûge metal! De sessjes wurde live opnom-men ûnder de kroanluchter yn Schaaf. De EP en fideo’s binne fan septimber ôf beskikber.

				dichterbijleeuwarden.nl 

				zaterdag 9 september

				Uit in Huis

				Culturele instellingen in Leeuwarden zet-ten de deuren open tijdens Uit in Huis! 

				Leeuwarden City of Literature heeft de Culturele Apotheek uitgenodigd, voor boe-kentips op recept. De apothekers houden van 12:30 tot 13:30 uur en van 15:30 tot 16:30 uur spreekuur in de boekwinkel van de Afûk.

				uitinhuis.frl

				11 o/m 29 septimber 

				Lês-mar-foar-wiken

				De Afûk organisearret ek dit jier wer de Lês-mar-foar-wiken. Oeral yn Fryslân wurdt dan foarlêzen: op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Der ferskine nije boekjes fan Tomke en Keimpe de Kro-kodil en in spesjale edysje fan it tydskrift heit&mem. 

				tomke.frl

				4 oktober o/m 31 jannewaris 

				Kursus Skriuwtechniken(12 lessen)

				Wolst graach mear en bettere ferhalen skriuwe yn it Frysk? Dan bist wolkom op de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert City of Literature, Tresoar en Schrijversvakschool Groningen.

				Fergeze yntroduksjeles op 13 septimber

				skriuwersfakskoalle.frl

				9 o/m 14 oktober

				Gysbert Japicxpriis-wike 2023

				Yn oanrin nei de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2023 op sneon 14 oktober orga-nisearret Tresoar - yn gearwurking mei Explore the North, Leeuwarden City of Li-terature en de Moanne - in wike fol literêre aktiviteiten, foar jong & âld!
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				Een greep uit de literaire activiteiten van de komende maanden. Pak je agenda en plan! Houd daarnaast onze socials en website in de gaten en meld je daar aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.
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				tresoar.frl

				9 t/m 12 november 

				Meet Me at the Lighthouse

				Onder meer Adriaan van Dis, Eva Meijer, Myron Hamming en Mariken Heitman ko-men naar Schiermonnikoog voor de twee-de editie van literatuurfestival Meet Me at the Lighthouse. Leeuwarden City of Litera-ture verzorgt binnen het festival een pro-gramma met schrijvers en uitgevers die meedoen aan het Europese project LIT-UP. 
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				mmatl.nl

				3 o/m 12 novimber

				

				Frysk Boekefeest en Fryske Boekewike

				De Fryske Boekewike, organisearre troch Boeken fan Fryslân, set útein mei it Frysk Boekefeest yn Dansschool Saco Velt. Dêr wurdt ek it kadoboek fan Anita Terpstra presintearre. Lêzers krije it boek yn ’e boe-kewike fergees by oankeap fan € 15,00 oan Fryske boeken. Anita Terpstra jout yn de Fryske Boekewike lêzings rûnom yn de provinsje.

				Frysk Boekefeest: 3 novimber

				Fryske Boekewike: 4-12 novimber

				fryskeboekewike.frl

				vrijdag 17 november

				Verhalenavond

				Ook dit jaar organiseert Pier21 weer een Verhalenavond in Fryslân. In huiskamers, musea, cafés, bibliotheken en dorpshuizen worden verhalen verteld met het thema ‘myn reis’. Doe mee als verteller of kom luisteren.

				verhalenavond.nl

				24 t/m 26 november

				Festival Explore the North

				Dwaal tijdens festival Explore the North door de Leeuwarder binnenstad voor een week-end vol onontdekte kunst. Je ziet woordkun-stenaars, performances, literaire popshows, muzikale pioniers en nog veel meer op bij-zondere locaties in de oude binnenstad. 

				explore-the-north.nl

				Oproep!

				Word leesbegeleider bij Mei-inoar lêze 

				Leeuwarden City of Literature en de Cul-turele Apotheek slaan de handen ineen om meer mensen in Friesland te laten genieten van mooie verhalen en gedichten uit de we-reldliteratuur. Dat doen we in het project Mei-inoar lêze: in heel Fryslân gaan we vanaf januari 2024 samenlezen. Daarvoor zijn we op zoek naar leesbegeleiders!

				Lees meer en meld je aan via leeuwardencityofliterature.nl/leesbegeleiders 
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				Ljouwert is UNESCO City of Literature. Mei dizze bliuwende titel foar stêd en provinsje meitsje wy diel út fan it wrâldwide netwurk fan sawat 300 Creative Cities. Der binne stêden mei in fokus op design, film, gastronomy, muzyk en dus ek ... literatuer! As UNESCO City of Literature ynvestearje Ljouwert en Fryslân yn in profesjoneel meartalich literêr klimaat, in ynternasjonaal netwurk en lêsbefoardering. 

				Leeuwarden is UNESCO City of Literature. Met deze blijvende titel voor stad en provincie maken we deel uit van het wereldwijde netwerk van bijna 300 Creative Cities. Er zijn steden met een focus op design, film, gastronomie, muziek en dus ... literatuur! Als UNESCO City of Literature investeren Leeuwarden en Fryslân in een professioneel literair klimaat, een internationaal netwerk en leesbevordering.

			

		

		
			
				
					leeuwardencityofliterature.nl

				

			

		
		
			
				Leeuwarden UNESCO City of Literature

				wordt mogelijk gemaakt door:

			

		

		
			
				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

			

			
				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

			

			
				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

			

		

	OEBPS/image/435.png





OEBPS/image/NataliaBalanina_COL_Letter_portretten_HR-17.jpg





OEBPS/image/117.png





OEBPS/image/389.png





OEBPS/image/400.png





OEBPS/image/257.png





OEBPS/image/443.png





OEBPS/image/338.png





OEBPS/image/37.png





OEBPS/image/8.png





OEBPS/image/29.png





OEBPS/image/53.png





OEBPS/image/Hedda_Martens_-_vdh9789021428871.png
Hedd#Martens
#

J






OEBPS/image/230.png





OEBPS/image/397.png





OEBPS/image/451.png





OEBPS/image/168.png





OEBPS/image/45.png





OEBPS/image/73.png





OEBPS/image/110.png





OEBPS/image/390.png





OEBPS/image/234.png





OEBPS/image/Tsead_Bruinja_-_vdh9789021436937.png
De eerste bloemlezing
van de Nederlandse
poézie 101 gedichten uit
het Koninkrijk van 1945
tot nuSamengesteld

door Tsead Bruinja






OEBPS/image/Eva_Koreman_LETTER_Magazine_2023_(_Marc_Knip)_03.jpg





OEBPS/image/57.png





OEBPS/image/423.png





OEBPS/image/466.png





OEBPS/image/369.png





OEBPS/image/61.png





OEBPS/image/NataliaBalanina_COL_Letter_portretten_HR-8.jpg





OEBPS/image/Elisa_Shua_Dusapin_-_vp_9789000383085.png
Elisa Shua Dusapin

WINTER IN
SOKCHO






OEBPS/image/031MGM_DRdV_huisjeBurgermermeer_sowiesoplaatsen.jpg
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De nieuwsgierige Eva Koreman: En: portretten,
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